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25 jier... 
Tsjoch! 

redaksjoneel >>>
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Redaksjoneel

Jubel, jubel, jubilea, jubileum… Hoe 
feestlik wolle hja it ha yn de kommende 
feestmoanne. Dizze Baarder Kat stiet yn it 
ramt fan feest, fan jubilea..25 jier en sels 50 
jier, mar ek fan grizelfeest, lampionfeest, 
sinteklaasfeest en krystfeest.
Wat fine jo bygelyks fan ús glossy 
redaksjefoto, om mar mei de doar yn 
hûs te fallen? It hie wat fuotten yn ierde. 
Datumprikker oerspant, lokaasjestress, 
beljochting, wa is de fotograaf en boppedat 
stelde Anke foar om ús yn Classy Black te 
klaaien. Dat lêste wie efkes speure yn’e 
kleankast, wol earst efkes op Google lêze 
wat dat no krekt betsjut. Hartstikkene leuk 
en tige slagge allegearre tocht ik sa. 

No is’t net allinnich glitter en glamour foar 
de kommende desimbermoanne.
Wy stean sa te strielen om’t De Baarder 
Kat har 25 jierrich jubileum fiert en der 
binne we tige grutsk op! En miskien is’t jo 
ek opfallen dat der op’e redaksjefoto twa 
ekstra feestnoazen stean. Dit binne de 
stille krêften fan’e Baarder Kat. Wy woene 
Edzer en Gert efkes yn’e spotlight, of ek wol 
krystferljochting, delsette. Sûnder Edzer 
gjin profesjonele útstrieling en sûnder Gert 
komt der net in Baarder Kat swart op wyt.
Wy sille dit blide barren op in oar momint, 
yn desimber, noch mei de Baarders fiere. 
Dit sil plak fine yn kafee De Kater en wy 
komme mei in smaaklike ferrassing.

Genôch oer de Baarder Kat (tsja katten 
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binne no ienris wat 
eigenwiis), want der binne 
ek oare doarpsgenoaten die 
wat te fiere hiene. 
Yge en Geertje stapten 50 
jier ferlyn, op 27 septimber, 
yn it houliksboatsje. Hoe 
sy elkoar moete ha docht 
Geertje út’e doeken yn 
dizze kat, en wat is harren 
geheim fan 50 jier houlik? 
Lokwinske Yge en Geertje 
en ek lokwinske Jan en 
Sonja Pijlman, sy wiene op 
30 septimber fan dit ek jier 
50 jier troud.

Op 19 oktober hiene wy 
de frightnight, it wie wer 
ien grut grizelspektakel. 
Mar hoe is dizze tradysje, 
Halloween, eins ûntstien?

 De bern fan’e basisskoalle 
binne op 11 novimber mei 
harren ljochtsjes by de doaren lâns west, 
ien grut snobbersguod feest wie it wer, 
it waar koe better. No is’t wachtsjen op’e 
pipernúten en
sûkeladeletters fan Sinteklaas, en de 
kadootsjes fansels.
No as al dat snobbersguod goed en 
wol fertarre is dan stiet de kryst foar 
de doar. Dat betsjut foar de measten 
faak gesellich (Is wol de bedoeling!) mei 

inoar ite en drinke. By elkoar wêze, elk 
nochris lekker oankrûpe, noflik by de 
kachel as mei in waarme tekken op’e 
bank. Spultsjes dwaan en krystfilms sjen. 
It libben kin ien grut feest wêze, mar hja 
moatte wol sels de slingers ophingje.

Út namme fan’e redaksje in hiele moaie 
feestmoanne tawinske en in sûn en 
feestlik nijjier! 
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waarin de zwarte Zuid-Afrikanen het 
onrecht dat hen is aangedaan willen 
vereffenen…
Grimmig, heftig, aangrijpend, helaas 
nog steeds actueel is het verhaal van 
de 52 jarige David Lurie, professor 
aan de universiteit van Kaapstad, 
die zich midden in een midlifecrisis 
bevindt en zich zonder enige 
schaamte laat leiden door zijn lusten.
Op een gegeven moment begint 
hij een affaire met een van zijn 
studentes. Het meisje, Melanie, dient 
een klacht tegen hem in. Hoewel hij 
schuld bekent toont hij geen berouw 
en weigert hij spijt te betuigen. Hij 
wil geen publiek ‘mea culpa’ en blijft 
zwijgen. Ontslag volgt.
Om een poosje weg te zijn uit 
Kaapstad en in de hoop enig 
evenwicht in zijn leven aan te 
brengen gaat hij op bezoek bij zijn 
lesbische dochter Lucie die een 
boerderijtje op poten tracht te 
houden in het oosten van Zuid-Afrika.
David leert te genieten van de rust 
en eenvoud van het rurale leven. Hij 
helpt zijn dochter en assisteert ook 
een vriendin bij het euthanaseren van 
honden.
Maar dan gaat het goed mis. Tijdens 
een brute overval wordt David in 

brand gestoken en opgesloten in de 
wc en wordt zijn dochter verkracht 
door de drie daders; de honden 
worden doodgeschoten en alles van 
waarde wordt meegenomen.
Later blijkt dat vader en dochter dit 
drama totaal verschillend verwerken, 
waardoor hun relatie voorgoed 
verandert.
David wil gerechtigheid en Lucie wil 
rust.
Dan blijkt dat Lucie zwanger is…

Coetzee is een begenadigd schrijver.
In zijn romans behandelt hij grote 
menselijke thema’s, zoals geluk, 
liefde, eenzaamheid, angst, verdriet, 
goed en kwaad. Vanuit zijn compacte 
stijl weet hij deze thema’s dichtbij 
te brengen. Zo ook in het boek ‘In 
ongenade’ waarin het o.a. gaat over 
de verhouding man-vrouw, blank-
zwart, mens-dier en misbruik van 
zwakkeren.
In 2003 ontving Coetzee de 
Nobelprijs voor de Literatuur.

Anneke Tonnon 

PS Als je dit boek wilt lezen, kom even 
langs dan geef ik het je te leen.

In ongenade 
van J. M. Coetzee

 

Leestip

DISGRACE is de oorspronkelijke 
titel van dit boek (1999) en ook 
de titel van de Australische Zuid-
Afrikaanse dramafilm die in 2008 werd 
uitgebracht onder regie van Steve 
Jacobs.

In de tas vol boeken die mij was 
toebedeeld door een vriend in een 
‘opruimbui’ vond ik drie titels van J.M. 
Coetzee. Ik pikte ‘In Ongenade’ eruit, 
de korte inhoud op de achterflap 
kwam mij bekend voor, misschien had 
ik de film een keer gezien?
In ieder geval las ik het boek in één ruk 
uit.

Zuid-Afrika, jaren 90. Een periode 

Een boek als dit, 
zo compleet, en tegelijkertijd 
zo beeldend, zo mooi 
van taal…
lees ik op de binnenflap.
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Sinterklaas, Pieten en zijn trouwe paard 
trotseren wind en regen in Baard

Ondanks de regen en wind 
heerste er zaterdag 23 
november een feestelijke sfeer 
in Baard tijdens de intocht van 
Sinterklaas. De Goedheiligman 
arriveerde op een prachtig paard 
en wagen, begeleid door een 
groep vrolijke Pieten. Ondanks 
het gure weer lieten de inwoners 
van Baard zich niet uit het veld 
slaan. Met een hoge opkomst 
stonden jong en oud langs de 
route om Sinterklaas en zijn 
Pieten een warm welkom te 

heten.
In het dorpshuis nam Sinterklaas 
alle tijd om met de kinderen 
te praten. De kinderen vonden 
het spannend maar waren 
enthousiast, lieten trots hun 
tekeningen zien en stelden 
nieuwsgierige vragen. De Pieten 
maakten het feest compleet 
door cadeautjes uit te delen aan 
alle kinderen.
De stemming was uitstekend 
en het dorpshuis was een en al 
gezelligheid.  

Totaal opbrengst 
Alzheimer-
collecte in Baard:
In de bussen: € 110,51
Met QR code: € 69,29
Totaal € 179,80
Tige tank foar jim wurk.

Je ziet 'm overal

Een beetje moeilijk te zien op 
deze foto, maar onze sticker is 
ook gesignaleerd in 'la douce 
France'.

Nieuws van de Baarder 
klaverjasclub 
“Krekt op Tiid”

Hierbij de data van de klaverjasavonden in 
de komende tijd en voor het voorjaar 2025:
29 november, 28 december, let op, dit 
is op zaterdagavond, in verband met de  
krystkuier van de dag ervoor. 
Maatklaverjassen 24 januari, 21 februari en 
als laatste maatklaverjassen op 21 maart. 
Wil jij ook graag meedoen? Meld je dan aan, 
ook als je de spelregels nog niet helemaal 
kent.

Met vriendelijke groet, 
Yge Valk - 06 38181170   
ygevalk@gmail.com
Ger Luyben - 06 25179216
gerrieluyben@hotmail.com
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Nachtkaatsen 
     groot succes!

In het laatste weekend van september was het nachtkaatsen de 
seizoensafsluiter van 2024. Maar liefst 42 kaatsers zorgden voor 
een veld vol kaatsers die in 3 partijen streden om de prijzen. Bij 
de jeugd ging de1e prijs naar Jan Smid uit Jorwert, bij de heren 
nam Klaas Gerrit Meulenaar de krans mee naar Hoptille en Lisa 
Kingma uit Weidum had de 1e prijs bij de Dames.

Het bestuur bedankt alle vrijwilligers en sponsors voor hun 
bijdrage in het afgelopen seizoen!  
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50 jaar getrouwd, een heel leven 
en dan is er veel te vertellen. Ik 
begin maar bij het begin.
Yge, zoon van Auke en Anne Valk, 
is geboren in Hem Noord Holland 
op 9 april 1950. Yge heeft twee 
jongere zussen Meta en Hennie. 
Geertje, dochter van Jacob en 
Alberdina Hoekstra, geboren in 
Heidenschap op 4 september 
1956. Ik had drie oudere broers, 
Jan, Albert en Afko. 

Toen Yge 5 jaar was kwam hij 
in Hemelum te wonen, nabij 
Gaasterland. Ook ik was 5 jaar oud 
toen ik naar Hemelum verhuisde.
Yge was rond de 16 toen hij 
voor de plaatselijke supermarkt 
boodschappen bij de mensen 
thuis bracht. Zo ook bij ons. 
Ik mocht afrekenen met hem, 
zo kon ik volgens mijn moeder 

leren om met geld om te gaan. 
Nu was het zo dat mijn ouders 
nieuwe vloerbedekking hadden 
laten leggen. Linoleum, dat 
was nogal glad en de vloer was 
scheef. Yge kwam binnen op 
zijn sokken met in allebei zijn 
handen een boodschappentas, 
en floep daar ging hij onderuit, 
midden in de eieren die toen nog 
in een papieren zak zaten. Yge 
wilde de eieren betalen maar dat 
hoefde niet van mijn moeder. 
Ik had toen niet gedacht dat de 
boodschappenjongen van toen, 
later mijn man zou worden.

Meta, de zus van Yge, was mijn 
fietsvriendin; we fietsten samen 
naar school in Koudum. Toen we 
14 jaar oud waren was er een 
schoolfeest en hadden we een 
auto nodig met chauffeur die 

ons daar even zou brengen. Meta zei, 
dat wil Yge vast wel doen. Hij werkte 
doordeweeks in Drachten bij Philips op 
de researchafdeling en hij kwam in de 
weekenden thuis. Ja hoor, dat wilde hij 
wel. Dus in de auto vol met famkes op 
naar Koudum. Rond 23 uur haalde Yge ons 
weer op en vroeg of dat meisje met dat 
rode jasje wel bij hem voorin wou zitten. 
Dat was ik en dat wou ik wel. Nadat hij de 
rest van de dames had thuis gebracht, was 
ik samen met Yge in de auto en daar kwam 
ons eerste kusje. Dat voelde bijzonder 
goed voor ons allebei. Na een paar weken 
ontmoetten we elkaar weer tijdens het 
dorpsfeest en zo langzamerhand werd het 
vaste verkering. Al was ik nog wel erg jong, 
Yge wilde op mij wachten, hij had geduld. 
We waren verliefd. 

Yge ging weg bij Philips en kreeg een 
baan bij Veenstra instrumenten, eerst een 
paar maanden in Klazienaveen, daarna 

verhuisde het bedrijf naar Eext in 
Drenthe. Ze maakten daar onder 
andere ziekenhuis apparatuur. Ook 
heeft Yge onderdelen gemaakt 
voor o.a. satelliet Ans.
Ik kwam van school en wilde 
gaan werken. Ik was nog net 
15 jaar toen ik als kindermeisje 
werd aangenomen in het gezin 
van een huisarts in Zuidlaren. Ik 
kwam daar op kamers en mocht 
op 4 kleine kinderen passen. Op 
maandagmorgen ging ik met Yge 
in de auto naar Zuidlaren en Yge 
ging door naar Eext waar hij een 

kosthuis had. In het begin had ik last van 
heimwee, het was niet gemakkelijk voor 
mij. Gelukkig waren we dicht  bij elkaar en 
dat maakte dat ik de heimwee overwon. 

In het voorjaar van 1974 hebben we 
samen een nieuwe woning gekocht in 
Annen. Dat lag tussen Zuidlaren en Eext 
in. Ik ging weg bij het huisartsengezin 
en kwam te werken bij een Tupperware 
distributeur op kantoor, in het magazijn en 
licht huishoudelijke werk voor 4 dagen in 
de week.

Op 27 september 1974 zijn we getrouwd, 
want samen ongetrouwd hokken kon 
nooit goed gaan volgens onze ouders. We 
bleven namelijk om het weekend over in 
ons huis en het andere weekend bij de 
ouders in Hemelum waar Yge dan ook nog 
een paar keer moest melken bij zijn vriend 
Bauke Yntema. Eenmaal getrouwd was 
dat melken, na 10 jaar, voorbij natuurlijk. 

Yge en 
Geertje Valk 
waren 
50 jaar 
getrouwd op 
27 september 
2024
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We bleven nu lekker in Annen. We waren 
verliefd en gelukkig samen, ook veel ruzie 
gemaakt. Allebei de baas willen zijn, daar 
moest flink aan gewerkt worden. 

Toch bleef Friesland ons trekken. Vooral  
voor mij voelde het alsof waren we 
geëmigreerd. Yge ging solliciteren en 
kwam bij Tebel in Leeuwarden. Ons 
huis moest verkocht worden. Ik bleef 
doordeweeks in Annen en Yge was bij 
tante Wieke in Deinum in de kost. 
In Deinum aan de Spoorstraat hebben we 
een huis gekocht. Ons huis in Annen was 
op tijd verkocht. Maar het huis in Deinum 
was nog niet vrij en we hebben dus eerst 
nog een paar maanden in Leeuwarden 
gewoond in de Kastanjestraat, Heechterp. 
Dat was flink wennen, maar we waren 
wel weer samen en ik kon werk zoeken. 
Dat vond ik bij naaiatelier Santega. Na 
een paar maanden konden we eindelijk 
naar Deinum. In 1978, we waren vier jaar 
getrouwd, werd in Deinum onze eerste 
zoon Auke geboren.

Pappa-mamma-bedrijf
Yge ging een eigen bedrijf beginnen. 
Hij werd Bladenman bij Medianet. Hij 
kreeg een eigen rayon en handelde in 
tijdschriften en boeken. Heel wat anders, 
maar het was een beter bestaan voor ons 
gezin. Ook ik kreeg daar mijn aandeel 
in want het was een zogenaamd pappa 
mamma bedrijf. 

In 1980 kwam Floris ter wereld. Inmiddels 

woonden we al weer een hele tijd aan de 
Spoorstraat en omdat we ruimer wilden 
gaan wonen kochten we een nieuw huis 
aan de Feytsmahof in Deinum, een groot 
huis met een ruime werkruimte en 5 
slaapkamers. 

In 1984 werd Jelger geboren. Na de thuis 
bevalling kreeg ik een hevige nabloeding 
en moest ik snel naar het ziekenhuis. Dat 
hakte er flink in maar we waren dankbaar 
dat het goed afgelopen was en dat we 
elkaar nog hadden. Ik had lange tijd nodig 
om er weer bovenop te komen. 

In 1986 werd Gilbert, onze vierde zoon, 
geboren. Ik moest een maand voor de 
geboorte worden opgenomen in het 
ziekenhuis vanwege complicaties. Gilbert 
kwam met de keizersnee ter wereld. Ons 
gezin was compleet. Het huis was vol. 
Er kwam een plan om een boerderij 
te kopen. Het was wat lastig voor de 
buurt als om 5 uur in de ochtend de 
vrachtwagen kwam met de tijdschriften. 
We wilden graag vrij wonen. In Weidum 
kwam een boerderij te koop. Die hebben 
wij 24 uur in ons bezit gehad en door 
vervelende omstandigheden weer 
verkocht, wel met winst gelukkig. 

Toch wilden we graag een boerderij. In 
Baard kwam er één te koop. Het zou een 
openbare verkoping worden. Wij hebben 
hem op vrijdagavond bekeken en de 
volgende ochtend om 11.55 uur gekocht. 
In de middag kwamen veel mensen voor 

niets. Hij was verkocht. 
Mensen dat was flink afzien, een oude 
tochtige keet, geen deur die normaal 
dicht kon, overal naden en kieren en de 
vloeren verrot. We kwamen uit een heel 
nieuw huis en nu dit. Ik beklaagde me bij 
mijn schoonmoeder en die zei: niet zeuren 
maar aanpakken. Dat had ik even nodig. 
Gelukkig hadden we een mooie nazomer, 
dat maakte het allemaal wat vrolijker 
en geriefelijker. Maar daarna kwam een 
zeer strenge winter met soms 18 graden 
vorst. De kinderen sliepen met muts en 
handschoenen aan in bed, en natuurlijk 
een warme kruik. Dat was flink afzien.
Ook wisten we niet of Yge zo goed kon 
klussen dat hij het huis kon verbouwen. 
Het was dus wel een sprong in het diepe. 
Maar zoals Pippie Langkous zei: ik heb het 
nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik 
het kan. 

Zeven jaar verbouwen
We hadden een goed contact met een 
timmerman uit Welsrijp en die repareerde 
het dak en de goten. We haalden daar het 
materiaal en Yge kreeg van hem advies. 
Na twee jaar ging alles via de groothandel. 
We hebben zeven jaar nodig gehad om het 
huis te verbouwen en te isoleren naar de 
normen van toen. 

Yge heeft, naast zijn werk, alles verbouwd 
en ik ruimde alle rommel op, zodat hij de 
volgende dag weer netjes kon beginnen. 
Daarbij was ik de schilder in huis en ik had 
natuurlijk mijn taak in het pappa mamma 

bedrijf. Mijn schoonvader hielp ook veel en 
Lieuwe Mollema uit Baard. 
Er kwamen twee schapen en dat was 
het begin van een grote kudde want 
uiteindelijk hadden we er 90. Als de 
lammeren waren geboren waren het bijna 
300 dieren. Dat was voor Yge een heerlijke 
uitlaatklep. Soms hadden we ruim 70 
bezorg(st)ers voor ons bedrijf en zo kon hij 
zijn hoofd leegmaken. Hij had de telefoon 
mee het land in en de klanten kregen 
regelmatig het geblaat van een schaap te 
horen.

Toen Gilbert 7 was ben ik begonnen met 
de studie voor Pedicure/Medisch Pedicure. 
Het leek mij geweldig om dat naast mijn 
gezin en het Mediawerk te gaan doen. 
Langzaam heb ik de praktijk opgebouwd 
en, hoewel in mindere mate, pedicuren 
doe ik nog steeds.
Daarnaast zat ik in de kerkenraad voor 
Baard. Samen met nog enkele andere 
dames heb ik 14 jaar het kinderkerstfeest 
georganiseerd. 

Yge heeft ook verschillende functies 
gehad in verenigingen, dorpsbelang, 
stichting dorpshuis, de kerkenraad/
kerkvoogdij van Baard, en in de landelijke 
franchise raad  van Mediaexpresse. Hij was 
mede oprichter van Grieneko en is nu nog 
voorzitter van de klaverjasclub. 
De opvoeding van onze vier zonen heeft 
ons veel plezier gegeven en natuurlijk af 
en toe ook zorgen. De jongens hebben 
een fijne tijd gehad op school in Baard. 
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Mooi naar de dorpsschool.
Natuurlijk hadden we ook de zorgen voor 
onze ouders. Mijn beide ouders waren 
al overleden toen ik 26 jaar oud was. 
Eerst moeder en drie jaar later vader. In 
1995 is, bij ons in de garage, Yges vader 
heel plotseling overleden. Dat was erg 
verdrietig. Auke, toen 14 jaar, was erbij. In 
2004 is Yges moeder overleden. 

Een hele klus
Nadat de verbouwing van de woning klaar 
was kwamen de schuren aan de beurt. 
Eerst is er een wagenschuur achter op 
het erf gebouwd. Toen werd de loods 
afgebroken en weer opgebouwd om 
te gebruiken als bedrijfsruimte en wij 
wonen er nu. In 2004 is de grote schuur 
afgebroken en opnieuw opgebouwd. Toen 
konden de jongens al helpen met afbreken 
en opbouwen, door omstandigheden de 
één wat meer dan de ander. Het was een 
hele klus, maar Yge hield het overzicht en 
de rust erin. Op tijd koffie en thee. Op tijd 
rust en loslaten. 

Na 27 jaar Mediaexpresse moesten 
wij ermee stoppen. Mediaexpresse 
werd verkocht aan de Finse 
maatschappij Sanoma. Ze hadden ons 
als franchisenemers niet meer nodig. 
‘Het kon wel via de post voortaan.’ Yge 
was toen 54. Omdat Yge vroeger graag 
boer was geworden koos hij ervoor om 
monsternemer te worden. Daarna werd 
hij ook routerijder bij CRV en zat hij in de 

ondernemingsraad voor monsternemers 
en routerijders. Tevens was hij kaderlid 
van de vakbond. Een waardevolle tijd, hij 
heeft de arbeidsvoorwaarden voor de 
monsternemers flink kunnen verbeteren. 

Ik ging 5 dagen werken als pedicure, 3 
dagen in Baard en 2 dagen in de praktijk in 
Sneek. Dat heb ik 8 jaar zo gedaan, daarna 
verder alleen in Baard. 
Ondertussen kregen de jongens verkering 
en trouwden of gingen samen wonen. 
Ze verlieten de ouderlijke woning en 
gingen hun eigen gang. In 2010 werd 
ons eerste kleinkind geboren. In totaal 
zijn er nu 9 kleinkinderen, 4 meisjes en 5 
jongens. Auke en Ellen wonen in Opende 
Groningen samen met Gijs. 
Floris en zijn vriendin Inez wonen in Holten 
met Julian en Tristan. 
Jelger en Ida, Yde, Annewietske en Elske 
wonen in Baard naast ons. 
Gilbert en Nynke, Femke , Mirthe en Dex 
wonen in de nieuwbouw van Baard.

De schuurwoning
Toen Yge 64 was heeft hij nog 2 jaar 
kalveren gehad. Deze kalveren kwamen 
hier om aan te sterken zodat ze naar de 
mesterij konden. Jelger heeft daarna ook 
nog een poosje de kalveren gehad. Het 
was een goede periode. In die tijd hadden 
we de boerderij te koop en is de woning 
en schuur gekocht door Jelger en Ida. Van 
de naast liggende schuur hebben wij een 
goed geïsoleerde woning gemaakt, gasvrij 

en met zonnepanelen. Het oude perceel is 
dus opgesplitst in twee percelen. 
Eind 2016 was onze schuurwoning klaar. 
Yge heeft hem samen met  timmerman 
Willem gebouwd en we woonden er met 
veel plezier tot het noodlot toesloeg. 
We kregen brand in februari 2017, de 
bovenverdieping brandde totaal uit. 
We moesten er weer uit. Eerst even bij 
Jelger en Ida in huis daarna in de camper. 
De schapen moesten lammeren en zo 
waren we mooi dichtbij. Helaas ging 
het weer mis, Yge viel uit de camper en 
brak zijn enkel. Dan toch maar terug 
in het gehavende huis en slapen in het 
voormalige kantoor dat nog intact was.  

Gelukkig ging het herstel van de woning 
na een week weer los. We waren goed 
verzekerd en de timmerman had nog 
tijd. Ook was Jelger net voor zichzelf 
begonnen en kon hij helpen. Na een tijdje 
konden we weer heerlijk genieten van ons 
mooie warme huis met prachtig uitzicht 
over de weilanden.

In 2018 kreeg Yge een zwaar hartinfarct, 
gelukkig heeft hij het gered. We mochten 
samen blijven. Een jaar later besloten wij 
om de schapen weg te doen wegens zijn 
gezondheid. Nu konden we mooie reizen 
maken met de camper. We houden van 
Scandinavië en hebben o.a. de Noordkaap 
bezocht. Deze zomer zijn we met de 
camper en boot naar IJsland geweest. 
Vorig jaar Griekenland bezocht. We 

hebben genoten.
Helaas zitten we nu in onzekere periode. 
Yge moet chemo- en immuuntherapie 
hebben, vanwege chronische lymfatische 
leukemie, CLL. Er was iemand uit Baard 
die zei hierover:  Sa at ik dy kin bisto in 
sterke man dy neat ut de wei giet. Set him 
op! En zo is het, we gaan ervoor, samen 
zijn we sterk en we houden de moed 
erin. We hopen nog vele reizen samen te 
maken met de camper.

Het geheim
Nog even vertellen wat ons geheim 
is van 50 jaar huwelijk: goed samen 
communiceren, de tijd nemen voor elkaar, 
samen leuke dingen doen en eerlijk zijn, er 
voor elkaar zijn in moeilijke tijden,  elkaar 
regelmatig een stevige knuffel geven en 
elke dag zeggen dat je van elkaar houdt.

Tot ziens en groeten van Geertje Valk,
ook namens Yge natuurlijk. 
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bijkomstigheid dat pompoen lang 
houdbaar is, heel veel voedingswaarden 
bevat en dat weegt mooi op tegen alle 
lekkernijen die rond deze tijd gegeten 
worden, dus af en toe snoepen en af en 
toe pompoen!

Ingrediënten
6 plakjes (roomboter) bladerdeeg
200 ml slagroom
125 gr ricotta
4 eieren
600 gr pompoen in blokjes gesneden
1 rode ui
75 gr geiten/schapenkaas
100 gr verse spinazie
Handje pecannoten of hazelnoten licht 
geroosterd
Tijm
knoflook
Peper, zout
paneermeel
Quiche of springvorm
 
Bereiden
Verwarm de oven voor op 180 graden
Verhit wat olie in de pan en bak de 
pompoen tot ie een beetje zacht wordt, 
voeg er de ui en knoflook aan toe en 
laat ook deze wat zacht worden. Zorg 
ervoor dat de pompoen niet helemaal 
zacht wordt want het gaart ook nog 
in de oven en zo behoudt ie beter zijn 
smaak.
Ondertussen kun je het bladerdeeg 

laten ontdooien. Leg alle velletjes 
op elkaar en rol uit totdat je er de 
Quichevorm mee kunt bekleden. Smeer 
de vorm in met boter en bestrooi 
deze met bloem. Leg het bladerdeeg 
erin en prik de bodem vol met gaatjes 
en bestrooi de bodem dan met 
paneermeel.
Meng de slagroom, de eieren en de 
ricotta goed door elkaar en voeg hier 
peper, zout en tijm aan toe. Nu vul je 
de vorm met het pompoenmengsel, 
verdeel de spinazie erover en tot slot 
schenk je het roommengsel erover (let 
op dat het er niet over gaat) verdeel dan 
de geiten- of schapenkaas en bak het 
ongeveer 25 min in de oven totdat ie 
mooi bruin en gaar is. Als ie uit de oven 
komt strooi je er de pecannoten over, 
hazelnoten smaken er ook lekker bij.
Ik had er een eenvoudige salade van 
witlof met peer bij gemaakt, een hele 
lekkere combinatie met het hartige van 
de quiche.
 
Smakelijk smullen maar!
Esther  

Heel Baard bakt

Pompoen 
Quiche
Vorige maand ontvingen we bij 
de Buurtkok enorme pompoenen 
onder het mom van de landelijke 
“no waste” aktiedag, dit alles om 
voedsel verspilling tegen te gaan. 
Van allerlei initiatieven kwamen 
er pompoenen in alle vormen en 
maten, de grootste was er een van 
wel 30 kilo met de vraag of wij er 
iets mee konden maken. Nou daar 
moesten we wat mee!  We hebben 

wel honderd potten soep gemaakt, 
pompoen in allerlei stoofgerechten 
verwerkt en uiteindelijk heb ik wat 
restanten mee naar huis genomen. 

Thuis heb ik er een heerlijke quiche 
van gemaakt voor een mooie 
herfstdag met een lekkere salade 
erbij. Je kunt er van alles aan 
toevoegen maar ik vond deze erg 
mooi bij het seizoen passen. Leuke 
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Samen eten voor alleengaanden
Een letterlijke proef werd gedaan door 
Esther de Croon (vanuit de Buurtkok) om 
alleengaanden, maar ook zeker voor alle 
anderen eenmaal in de maand samen te 
laten eten in de bovenzaal van café de Kater 
voor het bedrag van 11 euro per maaltijd. 
Drankjes zijn voor eigen kosten.
De maaltijden, met de keuze uit vegetarisch 
en vlees waren heerlijk en mooi om te 
zien. Aanwezigen vonden het zeker voor 
herhaling vatbaar. Bij Elze en Klaas konden 
we de maaltijden opwarmen en zo was 
het een heerlijke en gezellige avond na 
het schoonmaken en klussen. (vrijdag 13 
december is de volgend avond, interesse?  
app, bel of mail Jeroen 06-81434247 of 
pjvandenderen@gmail.com)  

 

Nieuws van dorpsbelang * Nieuws van dorpsbelang * Nieuws van dorpsbelang * Nieuws van dorpsbelang * 

Dorpsvisie 2025
Op 23 mei jl zijn de onderdelen van de Dorpsvisie 
verdeeld onder enthousiaste bewoners van Baard. 
Opvallend was dat er ook veel jongeren aanwezig 
waren die onderwerpen onder hun hoed hebben 
genomen.
Op 15 oktober jl hebben de deelnemers zich 
gebogen over hun eigen onderwerpen van de 
Dorpsvisie 2025. Zij gaan hun onderwerpen verder 
uitwerken en zullen die presenteren in het ALV van 
21 november a.s. 

Burendag 
Op zaterdag 28 september jl. was 
er een Burendag georganiseerd. 
De opkomst van vrijwilligers was 
weer groot.
Deze keer werd ook de appels- en 
perenpluk geregeld. 
Een week later werd het fruit 
geperst in Pingjum en de pakken 
sap verkocht door Dorothee. 

Schoon Belonen
Gemeente Leeuwarden heeft de 
actie Schoon Belonen opgezet.
Baard heeft zich hiervoor 
aangemeld. Baard ontvangt hier 
750 euro op jaarbasis voor. Leuk 
bedrag om te besteden aan extra 
activiteiten!

Tip van de gemeente Leeuwarden
Denk bij opmerkingen/klachten over zaken in Openbare Ruimte, aan de mogelijkheid 
om te melden (door iedereen, hoeft niet via Dorpsbelang) 
https://meldingen.leeuwarden.nl/incident/beschrijf - of via telefoon: 14058
Als mensen regelmatig een melding doen, staat hier:
www.leeuwarden.nl/melden-bij-de-gemeente/melding-woon-werk-en-leefomgeving/
hoe je een app op je telefoon kunt maken, waardoor je heel snel (onderweg) een 
melding kunt versturen.

Zwerfafval... 

Meer weten? Kijk op: leeuwarden.nl/zwerfafval

...dát pakken we op!

 Help
ook
 mee!
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Even en update wat betreft 
het Dorpshuis. Naast de 
maandelijkse vergaderingen, 
gebeurt er van alles in en 
rondom het dorpshuis. Elze en 
Klaas hebben inmiddels het 
eerste jaar achter de rug en 
er is veel gebeurd. Veel mooie 
dingen zijn er gerealiseerd en 
de reuring is goed voor Baard 
en de Baarders. 

Het in stand houden van het 
geheel vraagt veel inzet. In 
het voorjaar is tijdens NL Doet 
onder andere de gevel al 
geschilderd en zo hebben we 
met de burendag zaterdag 28 
september ook diverse klusjes 
aangepakt. Samen met de 
vrijwilligers ook nu weer de 

handen uit de mouwen. 
Na het plukken van de 
appels en peren op naar 
het dorpshuis. Regenpijp 
vervangen, onkruid 

verwijderen, de dakgoten 
nalopen, lekkages verhelpen, 
afvoeren nalopen  etc etc. 
De dakgoten werden zelfs 
geleegd door een behulpzame 

Limburger (broer van Dorothea) 
die het leuk vond om zijn 
steentje bij te dragen. Mede 
door een bijdrage van Grieneko 
en samenwerking met Elze en 
Klaas is het dorpshuis voorzien 
van zonnepanelen in oktober. 
Het dak moest daarvoor 
eerst van binnenuit worden 
verstevigd om deze extra last 
te dragen maar gelukkig was dit 
mogelijk. 

Zo is er weer een flinke 
stap voorwaarts gemaakt 
in het verduurzamen van 
het pand. Ook is de gehele 
elektrische installatie  onlangs 
gecontroleerd en de nodige 
zaken aangepast. Binnenkort 
worden de ramen vervangen 
door ramen met een hogere 
isolatie waarde. Stap voor stap 
komen we verder en hebben 
we via diverse partijen subsidie 
gekregen om dit mogelijk te 
maken. 
Niets doen is geen optie om het 
gebouw ook voor de toekomst 
voor Baard te behouden.  


Stichting Dorpshuis  Baard
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Belletje aan de voordeur, 
ergens in het voorjaar. Bij het 
opendoen van de deur staat 
de activiteitencommissie op de 
stoep. Of ik weer wil meedoen 
met Halloween, in oktober.
Ik zeg toe, op voorwaarde van de 
bekende argumenten: ik moet 
niet ziek zijn, ik moet ‘in het 
land zijn’, ik wil niet herkenbaar 
zijn, ik wil niet al teveel schrik 
aanjagen enz. Daar voel ik me 
niet prettig bij. Dus voor mij geen 
angstaanjagend monster of een 
bloeddorstige zombie...

Als we in september terug zijn 
uit Frankrijk begin ik hem te 
knijpen: had ik nu de datum goed 
opgeschreven, want meerdere 
verplichtingen die maand en de 
ophanden zijnde operatie van 
mijn echtgenoot. Eén telefoontje 
brengt soelaas, het is pas de 19e 
oktober. Pff, gelukkig! Halloween 
kan wat mij betreft doorgaan.
De organisatie in Hoofdkwartier 
Jutte( Erik en Helena, Klaas en 
Agnetha en Jan Reitsma) draait 
als een tierelier, afspraken 

worden gemaakt voor het 
doornemen van je personage of 
‘karakter’, zoals de commissie 
het noemt. De schmink wordt 
afgesproken en de kleding 
gepast. De route is uitgestippeld 
en in bijzondere gevallen wordt 
dit met particuliere eigenaars 
afgestemd. Dit alles ruim op 
tijd, want er mogen geen 
verrassingen zijn (terwijl het 
feest juist gaat om de verrassing, 
nl. mensen schrik aanjagen!!) 
En dan het weer: het moet 
natuurlijk wel een mooie droge 
en windstille herfstavond zijn.

Omdat ik zo weinig weet over 
het fenomeen Halloween verdiep 
ik mij in de tradities rondom het 
feest. Hier volgt de geschiedenis 
van Halloween zoals zich dat 
in de loop van de eeuwen 
ontwikkeld heeft. 

In de christelijke traditie worden 
de kenmerken van dit feest 
afgedaan als duivels. Dus geen 
wonder dat wij er vreemd 
tegenaan kijken, wanneer dit 

Halloween 2024
georganiseerd door de Activiteiten 
commissie van Baard

feest de laatste jaren aan populariteit 
wint. De feestdag vindt plaats op de 31ste 
oktober, de dag voor Allerheiligen, en 
stamt uit de Keltische traditie; vooral in de 
landen als het Verenigd Koninkrijk, Ierland, 
Verenigde Staten, Canada, waar veel 
Europese immigranten heen verhuisd zijn 
is het feest populair. En natuurlijk werden 
de tradities meegenomen...
               
Halloween komt van All Hallow’s Even, 
Aller Heiligen Avond  nl. de avond vóór 
Allerheiligen. In de Middeleeuwen 
noemden de Kelten dit feest ‘Samhain’, 
het was de afsluiting van de zomer en het 
begin van de wintertijd: een donkere tijd, 
waarin de grens tussen ‘onze’ wereld en 
die van de geesten vervaagde, waarop 
de deur naar de onderwereld een stukje 
open kwam te staan waardoor de zielen 
van de doden terug konden komen naar 
de levende wereld; ook slechte wezens 
konden naar de bovenwereld komen. En 
vanuit die angst ging men die wezens 
schrik aanjagen door zich te verkleden, 
maskers op te zetten en akelige geluiden 
te maken. Men dacht zo zelf onopgemerkt 
te kunnen blijven en zo onheil af te 
wenden. Om de duisternis te verdrijven  
en de vreemde geesten op afstand te 
houden maakte men grote vuren. Wij 
zouden dit nu kwalificeren als een heidens 
feest, als bijgeloof. 
Allerheiligen werd door de Rooms 
Katholieke kerk ingevoerd in 609 na 
Christus door Paus Bonifatius, en twee 
eeuwen later door paus Gregorius 

verplaatst naar 1 november. Allerzielen 
vierde men op 2 november, de dag dat 
overledenen herdacht worden( “voor wie 
steek jij een kaarsje aan?”).

Het insnijden van pompoenen ontstaat 
in de VS, door grote groepen Ieren 
en Schotse immigranten. Zo kon men 
afschrikwekkende maskers maken en bij 
de huizen neerzetten, zodat kinderen en 
jonge mensen weten dat de bewoners 
meedoen aan het feest en voor iets 
lekkers kunnen zorgen: “trick or treat”, dat 
je de bewoners schrik mag aanjagen en 
dat – wanneer je goede bedoelingen hebt- 
een treat krijgt.

Maar dan nu de Fright Night. In 
Pretpark Walibi is dit een spectaculaire 
happening. Bij ons in Baard een griezel- 
wandeling door het dorp, in het donker 
met spookachtige geluiden overal te 
beluisteren. Met gruwelijke verschijningen, 
afgehakte armen, groene heksen, hoofden 
die naar beneden vallen, over schijnbaar 
wankele( maar toch stevige) bruggetjes 
lopen in het donker, personages die 
opeens tevoorschijn springen: in het 
donker is al het gewone ongewoon en 
griezelig. Het kan niet griezelig genoeg 
zijn: een bloederige bruid, de Dood met 
een bijl, Hans-en-Grietje die door de heks 
belaagd worden, het geluid van een 
kettingzaag, spannende vertellingen en 
nog veel meer.

Dit jaar waren er ongeveer 42 karakters 
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plus vrijwilligers, een team dat 
voor de schmink zorgde, de 
bouwploeg om alle logistiek 
mogelijk te maken (echt 
fantastisch!), de installaties , de 
verlichting noem het maar op en 
dan als klap op de vuurpijl: in de 
kerk een hartige hapjes buffet 
en drankjes voor iedereen die als 
karakters meegedaan hadden. 
Daarna op de bovenzaal nog even 
na-griezelen met zijn allen.  

En waar een organisatie zich 
in onderscheidt: de volgende 
(zon)dag was alles opgeruimd! 
Chapeau…..

Ik stond als spook op de kruising 
om deelnemers de weg te wijzen 
en nu en dan spookachtig te 
lachen. Ik geloof niet dat iemand 
ervan schrok. Missie geslaagd.

Aukje Bergwerff- de Boer 

Halloween achter
de schermen
In plaats van jullie foto’s te tonen en 
een samenvatting te schrijven van een 
activiteit die jullie zelf hebben beleefd 
besloten we om deze keer een andere 
invalshoek te proberen voor onze 
inzending in de Baarder Kat.

19 oktober was de derde editie van de 
Baarder Fright Night. De voorbereidingen 
van deze editie begonnen al na afloop 
van de vorige. Evalueren, spreken met 
de spelers en vrijwilligers, verhalen uit 
het dorp meenemen in de organisatie 
van de volgende keer. Het Halloween 
festijn speelt in het bestuur gedurende 
het gehele jaar en is daarmee een vast 
agendapunt op iedere vergadering. De 

(wilde) ideeën vloeien de eerste maanden 
rijkelijk en in april dit jaar begonnen 
de eerste relikwieën vorm te krijgen. 
Ondertussen werden al diverse, nieuwe, 
mensen gepeild voor het spelen van een 
bepaald Halloween karakter. Op 22 mei 
dit jaar werd de rest van alle vrijwilligers 
en spelers gevraagd of wij als commissie 
weer op hun, onmisbare, steun en bijdrage 
konden rekenen. Iedereen die kon gaf aan 
met alle plezier weer mee te willen doen, 
de voorpret was officieel gestart.

Horror Smurf
Ondertussen draaide de creatieve 
afdeling, lees Helena en Agnetha, op volle 
toeren. Het ene na de andere relikwie 

werd geknipt/geplakt/geverfd. Een groot 
karwei, de woonkamer van familie Jutte 
stond dan ook met regelmaat vol met 
Halloween gerelateerde producten. Een 
oude paspop van Ruurd van der Velde 
werd omgetoverd tot onthoofde ‘horror 
smurf’, grote dozen werden bewaard en 
omgetoverd in het hok/gevang van de 
heks uit Hans en Grietje. 

Augustus is de maand die voor de 
activiteitencommissie in het teken staat 
van vakantie. Erik en Helena gaan ieder 
jaar naar Zweden, waar de warenhuizen al 
een maand verder zijn in de collectie dan 
de Nederlandse. Met als resultaat dat er 
gedurende de vakanties met een schuin 
oog gekeken wordt naar het Halloween 
aanbod. Het is dan ook eerder regel dan 

uitzondering dat er Halloween spullen 
meekomen vanuit het hoge Noorden.

Pasdag
In september lijkt de tijd wel nóg 
sneller te gaan dan in de voorafgaande 
maanden… Nog zeven weken en dan 
is het al 19 oktober… Er wordt dan 
ook veel vergaderd. Ook wordt er veel 
gelopen door het dorp om de bedachte 
route te lopen, ideeën te visualiseren en 
dorpsbewoners te benaderen voor het 
gebruik van hun tuin/terrein. Gelukkig 
kunnen we rekenen op veel medewerking. 
Op 15 september hebben we in de 
bovenzaal van Café de Kater een pasdag 
georganiseerd waar alle spelers hun 
kostuum konden uitkiezen en doorpassen 
om in de rol van hun karakter te kruipen. 
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Het is altijd leuk om te zien hoe 
men groeit zodra het ‘tastbaar’ 
wordt. 

De weken vorderen en we 
spreken elkaar zo vaak dat de 
loopsporen in de weg van de 
Mounewei naar de Gele Buorren 
en vice versa zichtbaar zijn. ;-)

De week van 19 oktober is 
een korte en intensieve week 
waarin veel dingen nog geregeld 
moeten worden. Op donderdag 
worden de doeken en stellages, 
die de kleed- en schminkruimte 
van de rest van de kerk scheidt, 
geleverd. Op vrijdagavond 
verhuizen we alle decorstukken, 
kleding, hulpmiddelen etc. 
naar het centrale punt van de 
activiteit; de kerk. Binnen no-time 
wordt de kerk omgetoverd tot 
Halloween hoofdkwartier. 

19 oktober begint de dag 
om 08:00 uur met koffie. Het 
bestuur is compleet en de andere 
vrijwilligers druppelen binnen. 
Om 09:00 uur vertrekken beide 
bouwploegen het dorp in om 
één voor één de speel locaties 
op te bouwen. Ondertussen 
wordt er in de kerk hard gewerkt 
om alles klaar te maken voor de 
komst van de spelers. Klokslag 
12 uur een gezamenlijke lunch, 

waarna de voorbereidingen 
door gaan. Om 13:30 komen de 
grimeuses, Sterre en Lisanne, 
binnen. Om 14:00 komen de 
eerste spelers aan die als eerste 
geschminkt worden. Steeds 
meer mensen weten de kerk 
te vinden en worden door 
Vasthi goed geïnstrueerd. Rond 
17:00 uur zit de kerk bijna vol 
om samen te eten, een goede 
bodem voor een drukke avond. 
Alle spelers in de kleding en 
veranderen stuk voor stuk in 
het door hun gekozen karakter. 
De bouwploegen leggen de 
laatste hand aan de tafereeltjes 

en om 19:30 zit iedereen in 
de startblokken. Terwijl Erik 
iedereen in de bovenzaal welkom 
heette, vertrokken de karakters 
naar hun plek in het dorp. De 
geluidsboxen en sfeerverlichting 
worden aangezet en de eerste 
groep vertrekt het dorp in. Na 
achttien groepen vertrokken alle 
spelers weer richting te kerk om 
om te kleden en af te schminken 
onder het genot van een hapje 
en drankje.

We hopen dat iedereen een 
leuke avond heeft gehad! Zonder 
bezoekers aan onze activiteiten 
zijn wij nergens, maar zonder 
vrijwilligers zouden we ze niet 
kunnen organiseren. Een speciale 
dank aan:

• Marco  • Petra  • Roald  
• Charlotte  • Kelly  • Diana  
• Wietske  • Klaas V  • Klaas A  
• Klaas H  • Fardau  • Jelger 
• Helena W  • Maaike  • Sonja  
• Louw  • Bregje  • Jeroen  • Jurre  
• Marije  • Tania  • Antje  • Koen  
• Pieter  • Aukje  • Sterre  
• Lisanne  • Wybo  • Gerrit  
• Benedictus  • Vashti  • Ida  
• Haye  • Gerben

Tot bij een van onze activiteiten!
De activiteitencommissie  

DOUANESPEL

Door de plaatsing van speeltoestellen in het 
Spannumer bos werd het douanespel, dat 
normaal gesproken plaats vindt in september, 
uitgesteld tot na de Fright Night. Op zondag 
10 november was het dan eindelijk zover! 
Met een zestal auto’s werden alle kinderen en 
vrijwilligers naar Spannum gereden om het bos 
om te toveren tot het speelveld van smokkelaars 
en douaniers. Er werd fanatiek gespeeld! Na de 
eerste speelronde was het tijd voor pauze met 
limonade en wat lekkers. Na dit ‘opkikkertje’ had 
iedereen weer de energie om van rol te wisselen 
voor ronde twee. Douaniers werden smokkelaars 
en vice versa. In beide gevallen bleek dat de 
deelnemers in de rol van smokkelaar de meeste 
punten wisten te bemachtigen… 

De laatste toevoeging die dit jaar voor het eerst 
een rol speelde, namelijk de zoektocht naar 
goudstaven die verstopt lagen door heel het 
bos, zorgde voor extra spanning. De goudstaven 
vertegenwoordigden een grote hoeveelheid 
punten hetgeen voor zowel de douaniers als 
smokkelaars een aantrekkelijk extraatje was. 
Na afloop sloten we gezamenlijk af en kreeg 
een ieder, 
moe maar 
voldaan, een 
deel van de 
buit mee 
naar huis: 
een zakje 
overheerlijke 
goudstukken!
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FreedteJûn 15 novimber die 
Baard wer mei oan de provinsjale 
ferhalejûn mei as tema “It fjoer 
yn my”. Der wiene earst trije 
moaie ferhalen op lokaasje troch 
Baarders oer dit tema.  It wie 
de bedoeling om yn groepkes 
fan sa’n 15 persoanen by de 
ferskillende lokaasjes lâns te 
gean. 
Mar om healwei achten wie it 
kafee al goed fol, de opkomst 
wie sa best dat der wol sa n 20 
man yn in groep sieten. It wie 
mar goed dat Rein sa’n grutte 
keamer rom makke hie, want 
dêr sieten om kertier oer sânen 
ek al minsken op de bank te 

wachtsjen. It hat him allegearre 
goed rêden en wy binne wiis mei 
sa’n goede opkomst.
Neidat elkenien in kop 
poeiermolke of in borrel krigen 
hie fertelde Rein Tiedema 
in skitterend ferhaal oer it 
reedriden yn Sweden. Lange 
tochten oer allerhanne marren. 
En net lykas yn Fryslân mei fage 
banen der yn, mar oer iis dêr’t 
noch net earder reedriders oer 
kaam wiene. Stikken mei snie 
en iisskotsen, mar ek in protte 
prachtich iis en moaie útsichten.
Elbrich Gerbrandij fertelde yn de 
tsjerke oer har passy om oaren 
te helpen troch coaching. Har 

Ferhaletocht Baard

tema wie “Doare en dwaan”, in 
hiel persoanlik ferhaal dat je oan 
it tinken set.
Reinder Dijkstra wie op de 
boppeseal fan ús doarpshús 
. Hy wurket by de brouwerij 
yn Easterwierrum dêr’t se 
Tsjerkebier meitsje. Elts bier is 
ferskillend, ek al meitsje je it 
mei itselde resept. It komt op 
fakmanskip oan om te soargjen 
dat it bier krekt de goede smaak 
krijt. Hy krige in soad fragen, 
want elkenein wol wol witte hoe’t 
it bier makke wurdt en mei welke 
yngrediënten.

Neidat elkenien dizze ferhalen 
heard hie kamen wy wer by inoar 
yn it kafee. Nei in drankje krigen 
wy dêr it lêste ferhaal. Marco en 
Ilse hiene in avontuerlik ferhaal 
oer de reizen dy’t se makke 
hawwe nei Spitsbergen mei de 
twamaster Noorderlicht. It wie 
dêr kâld, der wiene iisbearen, se 
hawwe hast opslúten west yn it 
iis, hawwe dêrby it anker ferspile, 
mar mei in folgjende reis wer 
opsocht en werom krigen. Ilse 
hat as ôfslúter noch in moai frysk 
ferske songen en spile op de 
gitaar, en hast elkenien song mei. 
In moai ein fan in prachtige jûn.

Anke Sohne, Fredau, Anne Marije 
en Dorothea  

Marco en Ilse

Ter ere van het 25-jarig jubileum van de 
Baarder Kat heeft de redactie een biertje 
laten brouwen door de Baarder meester 

brouwer Reinder Dijkstra.
Reinder zal deze middag dan ook 
iets vertellen over dit speciale en 

eigenzinnige bier.
Van dit biertje… Swarte Kat… is een 

oplage van 50 stuks gemaakt. Een echt 
collectors item dus. 

Hierbij nodigen wij alle dorpsgenoten 
uit om op vrijdagmiddag 13 december 

rond 16.30 een toast te komen 
uitbrengen op het jubileum van de 
Baarder Kat in het café.  Voor de 
eerste 50 dorpsgenoten staat dit 

gratis biertje klaar!
Alle andere drankjes zijn voor eigen 

rekening. 
Mocht je een hapje willen eten 

na de borrel? Ook dat kan. Op de 
bovenzaal worden er weer maaltijden 

die klaargemaakt zijn door Esther 
uitgeserveerd. 

Zie voor meer informatie en aanmelding 
het stukje van dorpsbelang hierover.

Beste Baarders, we hopen jullie te zien 
op vrijdag de 13e! 

Vrijdag de 13e! 
Baarder vrijdagmiddagborrel 

met de Swarte Kat
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De maand oktober stond op de 
Greidefûgel in het teken van de 
Kinderboekenweek. Het thema 
was dit jaar ‘Lekker eigenwijs!’. 
De opening van dit thema was 
behoorlijk eigenwijs, we kregen 
van maar liefst 4 Pippi’s bezoek. 
Natuurlijk begonnen we met 

samen lezen. Daarna hebben de 
maatjes met elkaar levensgrote 
Pippi’s gemaakt. 
Tijdens de Kinderboekenweek 
besteden wij, nog meer dan 
anders, aandacht aan lezen. Elke 
dag lekker voorlezen, lekker zelf 
lezen en leesactiviteiten met 

Eigenwijze 
Greidefûgels

de klas maar ook met de hele 
school. 

We hebben aan iedereen een 
verhaal voorgelezen uit het 
boek van Kolletje, een behoorlijk 
eigenwijs meisje. Daarna gingen 
de kinderen met hun maatje 
sokken voor Kolletje ontwerpen. 
Deze sokken hebben we aan 
de waslijn gehangen in de 
middenruimte. 

De Kinderboekenweek hebben 
we afgesloten met ‘Lekker 
lezen in je luie pakkie!’. Iedereen 
mocht in zijn of haar meest 
relaxte outfit op school komen 
en dan een heerlijk plekje zoeken 
om lekker te gaan lezen. Dit 
onder het genot van een bakje 
popcorn. De middenbouw heeft 
namelijk gelezen uit het boek 
Bob Popcorn, een heel eigenwijs 
mannetje. We hebben een recept 
gelezen, Bob Popcorn geknutseld 
en nog zelf popcorn gemaakt. 

Het was weer een geslaagd 
thema. We zijn momenteel volop 
met de herfst aan de slag. Op 
naar Sint en Kerst!

Namens het team,
Sandra Heslinga  
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Op 11 november was het weer een 
feestelijke avond in ons dorp. Ondanks 
het slechte weer gingen de kinderen 
dapper langs de deuren met hun 
prachtige lampionnen. Onderweg 
sneuvelden steeds meer zelfgemaakte 
lampionnen maar dankzij de gulle 
bijdragen met een overvloed van 
snoepgoed werd het gelukkig weer 
een positieve ervaring voor iedereen. 
Bovendien is er weer een mooi bedrag 
ontvangen voor een nieuw klein 
speeltoestel, wat de kinderen nog meer 
plezier zal brengen. 
Wij willen de uitbaters van het 
dorpshuis hartelijk danken voor hun 
gastvrijheid en lekkernijen die ze aan de 

kinderen hebben gegeven. 
Hierbij ook dank aan Anne Marije 
Wiersma voor haar jarenlange inzet 
voor de speeltuincommissie. Baukje 
van der Hem zal haar opvolgen. 
Bedankt aan alle bewoners voor hun 
vrijgevigheid en steun!
Tevens zijn er afgelopen zomer 
twee nieuwe voetbalgoals door ons 
aangeschaft. Hier wordt al veel gebruik 
van gemaakt. Ze zijn verplaatsbaar, ons 
verzoek hierbij om na gebruik ze beide 
terug te zetten naast de katakombe 
zodat de maaimachine tussendoor ook 
zijn gang kan gaan. 

De speeltuincommissie  

Vanaf januari volgend jaar zal 
ik een nieuwe stap zetten om 
meer mensen nog beter te 
kunnen begeleiden. Aan de 
Dobbe in Mantgum open ik een 
nieuwe studio, ingericht met 
hoogwaardige apparatuur voor 
Personal Training en Small Group 
Trainingen. Daar zal ik intrek 
nemen in één van de panden 
naast de Poeisz, waar ook de 
bakker, schoenenwinkel en 
kapper al zitten.

De Personal Training blijft 
wat het al is; individueel 
gericht werken aan een 
leefstijlverandering waar 
krachttraining, gezonde 
voeding en gedrag de pijlers 
van zijn. Daarnaast start ik ook 
kleine groepjes van maximaal 
6 personen waardoor ik meer 
mensen op een persoonlijke 
manier kan begeleiden. In 
groepsverband maar tóch met 
je eigen op maat gemaakte 
trainingsschema werken is 
zowel effectief als gezellig en 

motiverend. De kleine groepjes 
wil ik ook opzetten voor de 
oudere doelgroep om gericht 
en plezierig te bewegen. Deze 
lessen zijn allemaal op basis van 
vaste afspraken.

Naast deze trainingen blijf 
ik overigens elke week 
2 outdoor bootcamps 
aanbieden in Mantgum: 
zowel op dinsdagavond als 
zaterdagochtend.

Ben je nieuwsgierig geworden? 
Houd dan mijn nieuwe website in 
de gaten:

www.fysykfit.nl 

Ik kijk er enorm naar uit en heet 
jullie van harte welkom om eens 
een kijkje te komen nemen. 
Hopelijk tot snel!

Sander Hageman 

Dorpsgenoot Sander start 

Studio Fysyk Fit

Dapper 
langs de 
deuren
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Colofon

Kijk mijn lichtje  
kijk mijn lichtje…. 
 
11 november is de dei 
dat myn ljochtje brâne mei…. 
 
Ja ja…en dan is het al weer 
november. Na de herfstvakantie zijn 
we natuurlijk begonnen met het 
thema herfst. Tomke ging met Romke 
en Kornelia ‘nei it bosk’. Spelen met 
de blaadjes. Van de ene boom naar de 
andere boom rennen. En welke dieren 
zagen Tomke, Romke en Kornelia in 
het bos? Ze zagen een egeltje, Stek 

de stikelbaarch en een eekhoorntje, 
maar ook een uil met van die mooie 
grote ogen. Die vonden we zo mooi, 
daar wilden we wel een lampion van 
maken voor Sint Maarten.  
We mochten met onze zelfgemaakte 
lampions bij de klassen langs. Konden 
we alvast een beetje oefenen. We 
hadden van te voren heel goed de 
liedjes geoefend. Eerst op de deur 
kloppen en daarna met de lampion 
in de klas. Wat een feest! We waren 
helemaal klaar voor het echte Sint 
Maartenfeest. 
Ook hebben we een ander liedje 

Nieuws 
van de Greidepykjes 

geleerd van ‘Stek de 
Stikelbaarch, elts fynt my 
in bytsje eigenaardig…’ 
We hebben ook nog een 
hele mooie Stek gemaakt. 
Zijn stekels moesten we 
stempelen met een vork. 
Hij hangt nu te pronk in het 
speellokaal. 
 Volgende week komt juf 
Margriet bij ons op bezoek. 
Die juf kan altijd zo mooi 
voorlezen en vertellen 
met haar vertelkastje. Ze 
neemt een verhaaltje mee 
van “Sammie Eigenwijs”. 
Alle vaders en moeders 
en peuters, ook uit de 
omgeving zijn dan van 
harte welkom. We zijn 
heel benieuwd naar het 
verhaaltje van juf Margriet. 
  
We blijven nog heel 
eventjes in de herfstsfeer, 
want daarna is het ook 
al weer tijd voor de 
andere feestelijkheden 
van Sinterklaas en kerst 
natuurlijk.  
Daarover vast de volgende 
keer meer. 
 
Groetjes juf Jeltsje en de 
Greidepykjes    



Baardata
Don. 5 dec.

Sinterklaas bezoekt de 
Greidefûgel

Zat. 07 dec. Weekend
De oudpapiercontainer staat 
er weer

Ver. Van Dorpsbelang Parkeerplaats over de brug

Din. 10 dec. 19.30 -
Uitnodiging voor 
Verenigingen Baard

Ver. van Dorpsbelang Café de Kater

Vrij. 13 dec. rond 16.30 Vrijdagmiddagborrel
Ter ere van 25 jarig jubileum 
de Baarder Kat

Café de Kater

aansluitend maaltijd van buurtkok Esther

Din. 17 dec. 19.30 u. Kerststuk maken Activiteitencommissie Bovenzaal Café de Kater

Din. 24 dec. 22.00 u
Kerst nachtdienst Mw. M. 
Stremler-Visser

Kerkenraad v.d. Streekgem. Herv. Kerk Baard

Zat. 28 dec.
Dus niet op vrijdag!

20.00 u Maatklaverjassen
Baarder Klaverjasclub
”Krekt op tiid”

Café de Kater

Din. 31 dec. 19.30 u
Dienst door Ds. W. Keuning 
Oudjaarsavond

Kerkenraad v.d. Streekgem. Herv. Kerk Baard

Din. 31 dec. 19.30 u
Vuurwerkshow voor de 
allerkleinste Baarders

De IJsvereniging Baard Parkeerterrein bij de brug

Woe. 01 jan. 00.30 u Vuurwerkshow De IJsvereniging Baard Parkeerterrein bij de brug

daarna Nieuwjaar inluiden Café de Kater

Zon. 05 jan. 09.30 u Dienst door Ds. R.Reitsma Kerkenraad v.d. Streekgem. Herv. Kerk Baard

Vrij. 24 jan. 20.00 u Maatklaverjassen
Baarder Klaverjasclub ”Krekt 
op tiid"

Café de Kater

Zat. 25 jan. Weekend
De oudpapiercontainer staat 
er weer

Ver. Van Dorpsbelang Parkeerplaats over de brug

Zat. 15 febr. Op tijd Inleveren kopij Redactie deBaarderKat
Kopij bij Anke Roorda of 
debaarderkat@gmail.com

Zon. 16 febr. 09.30 u
Friese dienst door Ds. 
L.Westra

Kerkenraad v.d. Streekgem. Herv. Kerk Baard

Vrij. 21 febr. 20.00 u Klaverjassen
Baarder Klaverjasclub
”Krekt op tiid”

Café de Kater

Vrij. 21 mrt. 20.00 u Maatklaverjassen
Baarder Klaverjasclub
”Krekt op tiid”

Café de Kater

Zat. 22 mrt. Weekend
De oudpapiercontainer staat 
er weer

Ver. Van Dorpsbelang Parkeerplaats over de brug


