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De sinne jout skaad....

Elisa de Roo
11 jannewaris 2006
13 septimber 2025

De wereld draait gewoon door, 
de zon komt op, ik zie de wolken 
stormen door de lucht. En toch 

valt alles stil bij dit ene moment, dit 
keerpunt.
We grijpen naar houvast, want niets is 
meer zoals het was. We staan stil, waar 
zal je nog heenlopen na dit nieuws. 
Klonteren samen rond eetkamertafels, 
kijken elkaar aan, schudden het hoofd. 
We huilen. Praten erover, en dan even 
niet meer daarover, zodat we toch 
voor een moment hopen dat het niet is 
gebeurd. Maar onvermijdelijk valt het 
gesprek stil. 
Koffie? 
Wijntje?
Doe maar, zeggen we, en laten het 
hoofd hangen.

Je zou wel door willen, gewoon, 
want de appels moeten van de 
bomen, er zijn plannen voor 
kunst en voor verhalen vertellen, 
en we waren ook van plan om… 
Net doen alsof. Maar ook dat 
mislukt.
Het nut ervan ontgaat ons nu 
helemaal. Laat maar even. 

De Baarder Kat was al gedrukt 
en gebonden. We zouden net beginnen 
met rondbrengen toen we het nieuws 
hoorden.
Anke had een tekst van hoop 
geschreven, daar waren we zo blij mee. 
Vrijdagnacht is alle hoop kapotgeslagen. 
Voor u ligt een aangepaste Kat, omdat 
het er al was, omdat dit er nu is, en ook 
omdat de Kat aan toekomstige Baarders 
zal vertellen over die ene dag.

Weet je nog waar je was toen je het 
hoorde, zullen we over een paar jaar 
zeggen. Jawis dat ik het nog weet, 
vertellen we elkaar. Zoiets vergeet je 
niet meer.

Marike  

R e d a c t i o n e e l



De Baarder Kat - Jaargang 27 - nummer 3 - september 2025 De Baarder Kat - Jaargang 27 - nummer 3 - september 2025

4 5

Het volgende nummer 
komt uit op 1 december 
2025. De deadline voor de 
kopij is 15 november.
Kopij sturen naar: 
debaarderkat@gmail.com

Redactioneel	 2

Elisa de Roo	 3

Leestip	 5

Binnenstebuiten	 6

Baard op de kaart	 9

Kunstruimte Tonger	 10

Café de Kater	 11

Klaverjassen	 11

In memoriam: Jantsje de Beer	 12

Dorpsbelang	 15

Collecte KWF	 17

Grieneko	 18 

Dorpshuis en Grieneko	 19

Verhalenavond	 19

Heel Baard bakt	 20

Keatsen yn Baard	 22

Fûgelwacht	 24

VV Oosterlittens	 26

Activiteitencommissie	 28

De Greidefûgel	 29

De grote trek	 31

Colofon	 39

Baardata	 achterop

I n h o u d Een ander soort leestip

Dit is de titel van het - zo was mijn 
ervaring - prachtige project van 
Arcadia. Van 17 mei t/m 24 augustus 

ben ik honderd dagen lang verrast met 
en door ‘literaire lichtpuntjes’. Ik hoefde 
me alleen maar te abonneren op de 
nieuwsbrief van Leeuwarden UNESCO City 
of Literature.

Aan honderd schrijvers en dichters uit 
Fryslân, Nederland en uit andere UNESCO 
Cities of Literature over de hele wereld 
werd gevraagd op papier te zetten wat hen 
raakt in een vorm die bij hen paste.
Honderd dagen Klein Geluk in je mailbox 
als gedicht, korte en langere verhalen, 
essay of strip…van Ate de Jong en Elisa 
Shua Dusapin tot Lola Faber.

Als deze Baarder Kat verschijnt is het 
project voltooid maar kleine momenten 
van verwondering of geluk zijn er altijd. 
Ze overvallen je op straat of in de natuur, 
ze zitten in een ontmoeting of slechts 
een oogcontact èn: je kunt alle honderd 
literaire lichtpuntjes teruglezen op: 
leeuwardencityofliterature.nl

Anneke Tonnon   

Lyts gelok Geluk?
Geluk, wat ben jij?
Ben jij een vogeltje dat rondvliegt en 
geluk zaadjes
verspreidt? Of een regenwolk met 
geluksdruppels?
Of een mooie zomer middag?
Een blije poes?

De zon die de aarde verlicht van alle 
zorgen?
Ben jij het bot van een vrolijke hond?
Ben jij de liefde, het genot?
Het welzijn van de mensheid?
Ben jij een prachtig verhaal?
Een wolk die lijkt op een draak?
Het boek dat iemand voor hun ver-
jaardag heeft
gekregen? Ben jij een mysterie om op 
te lossen?
Zit jij verstopt in mijn nieuwsgierig-
heid naar jou?

Toe geluk, wat ben jij?
Wie ben jij?
Ben jij gewoon … geluk?
Verstopt in een klein hoekje, een 
klein momentje

Gewoon
Zomaar ineens
Een klein beetje
Blij.

Dit was de bijdrage van de 12-jarige 
Lola Faber: 
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Een beetje 
    terug bij af

Je koopt een huis en breekt 
dan de helft af – wat heb 
je dan? Precies, heel veel 

ruimte en een prachtige droom 
over weidse blikken door de 
ramen van een woonkeuken dat 
nu nog een zandvlakte is. Dat 

voelt kwetsbaar en tegelijk heel 
rijk.
Maar hoe zijn we hier 
aangeland?

We zijn drie jaar geleden 
gaan samenwonen. Dat 
betekende twee huishoudens 
samenvoegen, veel dubbel, 
veel wegdoen en dan het 
huis inrichten zodat er een 
gezamenlijkheid ontstaat. Dat 
was een prachtproces, het werd 
ons thuis. 
Met de tijd langs ontstond 
het idee om te verbouwen. 
Een grotere keuken leek 
mij geweldig. Het uitzicht is 
prachtig, dus dat ook benutten. 
U weet wel, zoals dromen 

groeien…
Mede-eigenaar worden, dat 
werd een mogelijkheid. We 
gingen samen uitzoeken hoe 
we dat konden regelen. Huis 
laten taxeren, onderzoeken 
wat haalbaar is – hoeveel huis 

kun je nog kopen als 
je pensioen al op de 
horizon verschijnt?
Eerste grote stap was 
een bouwtekenaar te 
vragen ons idee op 
papier te zetten. Het 

werd zichtbaar. En toen we 
eenmaal de vergunning hadden, 
konden we gaan afbreken.

De zomer begon met het 
losdraaien van heel veel 
schroeven. Duizenden. Ja, echt. 
We wilden zelf slopen, kijken 
hoe ver we konden komen. 
Dus begin je met muurplaten 
losschroeven, gipsplaten 
losschroeven. Elektrisch, 
gelukkig wel! Maar van het oud 
ijzer van de schroeven kunnen 
we bijna een extra buitenhuisje 
bekostigen…
En toen kwamen we bij het 
glaswol terecht. Geklonterd 
door muizennesten en wat 
muizen zoal in een nest doen. 

Voorzichtig, heel voorzichtig 
oprollen, niet beroeren, en 
dan in een plastic zak stoppen. 
Vocht ademend achter een 
mondkapje (ik moest ja werkelijk 
mondkapjes kopen, we hadden 
ze niet meer ergens nog liggen), 
moest ik af en toe naar buiten 
om weer een beetje lucht 
te kunnen happen. Heel vies 
klusje! Veertig zakkenvol netjes 
afgeleverd bij de milieustraat. 
Twee vrachten gipsplaat 
erachteraan. En MDF, ook twee 
keer. Als je het maar gesorteerd 
aanlevert, mag je een hoop 
gratis dumpen.
Hout, hout, hout, en nog meer 
hout – voor ons huis staat opslag 

voor wel drie jaar kachel. Heet 
dat ook recyclen?
Dakpannen kun je zelfs 
verkopen, bleek. Met een 
glijbaantje hebben we ze één 
voor één van het dak gehaald en 
opgestapeld. Netjes opgehaald 
door de handelaar – ook 
recyclen.
Ik heb geleerd over handzaag, 
decoupeerzaag, reciprozaag, 
cirkelzaag… allemaal om het 
dakbeschot eraf te krijgen. We 
hebben wat afgezaagd!
Met angst en beven keek ik toe 
hoe mijn lief met beleid en zorg 
de dakspanten demonteerde 
zonder het hele zwikkie te laten 
omdonderen.

Lees verder >>>

Binnenstebuiten in de tuin - deel 7

De witte regen deed het net zo mooi... 
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En na vier weken samen zwoegen, 
zweten, ploeteren en ’s morgens 
als twee hoogbejaarde ouwetjes 
het bed uit strompelen, kwam de 
sloper om muren en fundering 
te verwijderen. Met chirurgische 
precisie kneep hij muren los van 
deurkozijnen. Fundering brak hij 
in stukjes met zijn kraanmachine 
als was het een chocoladereep. 
Anderhalve dag had hij nodig, dat 
was alles… We stonden erbij en 
keken ernaar.

Toen belde de notaris. Wij mochten 
komen tekenen. Een akte van 
overdracht heet dat. Op het 
moment dat ik tekende was ik als 
een kind zo blij. Het huis – of wat 
ervan over is – is nu van ons samen. 
We gaan bouwen en we hopen op 
nog meer lang en gelukkig dan we al 
mee bezig waren…

Alleen de tuin, dat is nog best wel 
een teer puntje. U weet wel, bloed, 
zweet en tranen in de klei gestort, 
mooie bloemetjes en plantjes en 
zo… Jawel, jawel, er komt een groot 
stuk tuin bij, en ik mag het allemaal 
weer gaan verzinnen, maar toch. 
Het is nu een beetje een rommeltje 
allemaal. Ik had ook geen tijd, ik liet 
het toch wat afweten. Je kunt je 
energie maar één keer uitgeven.

Volgend jaar, met de lente, dan 
begin ik weer. Moet u eens opletten. 
Dan staat er een mooie keuken 
met uitzicht op wat een tuin gaat 
worden. Hoop ik. Droom ik.
Ik blijf aan de gang…

Marike Buitendijk
1-9-2025 

In de volgende Baarder Kat: 
De groei van een huis

Vervolg>>>

De kat vond het geen enkel probleem!

Je maakt wat mee op een 
dorpsfeest. Terwijl de Baarders 
zich na de brunch verzamelen 

voor de muziek en een gezellig praatje 
en drankje, duiken er ineens twee 
onbekenden op. Geen familie, geen oude 
bekenden - nee, toeristen! Mét camper 
nog wel.
Ze wonen niet in Baard, sterker nog, ze 
wonen helemaal niet in de buurt. Wat ze 
dan wél in ons dorp doen? Op vakantie. 
En niet zomaar een vakantie: een tour 
langs de vreemdste plaatsnamen van 
Nederland. En geloof het of niet: Baard 
stond op hun lijstje.

Met een brede grijns lieten ze hun foto’s 
zien: bij ieder plaatsnaambord een trotse 
pose. Ze waren al geweest in Grauwe 
Kat, de Hel en Moordhuizen — stuk 
voor stuk plekken waar je niet direct je 
zomervakantie zou boeken. En over hun 

foto in Rectum... nou, laten we zeggen 
dat sommige beelden beter niet in de 
Baarder Kat terecht kunnen komen.

Ze bleven even hangen, dronken een 
biertje, maakten een praatje met wat 
dorpsgenoten en verdwenen toen weer, 
op weg naar hun volgende curieuze 
bestemming. Maar hun bezoek zette me 
aan het denken: we mogen dan een klein 
dorp zijn, ergens in Friesland, maar we 
staan wel mooi op de kaart.
En wie weet, volgend jaar wéér 
bezoek uit 
onverwachte 
hoek. Want zeg 
nou zelf: wie 
wil er nou níet 
een selfie met 
Baard?


Baard op de Kaart
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Nu Truus is gestopt met les-
geven in de oude stal aan 
de Tongerwei, kwamen 

er flink wat vierkante meters vrij 
om een lang gekoesterde wens 
in vervulling te laten gaan: een 
eigen expositieruimte. 

In Kunstruimte Tonger willen wij 5 
à 6x per jaar een verscheidenheid 
aan kunstwerken van wisselende 
kunstenaars en eigen werk tonen.
Het is de bedoeling dat Kunst-
ruimte Tonger een plek wordt 
waar kunstenaars en kunstlief-
hebbers, maar vooral ook arti-
beten, elkaar kunnen ontmoeten, 
met elkaar in gesprek kunnen 
gaan en geïnspireerd kunnen 
raken. Waar genieten van kunst 
voorop staat, waar verbeelding 
de kans krijgt om los te gaan.

De eerste expositie loopt op dit 
moment en toont werk van Truus 
Huijbregts (textiele kunst) en Paul 
van Zwieten (fotografie, grafiek).

Edzer en Truus 
startten Kunstruimte Tonger
BaarderKunstBorrel 
zondag
12 oktober, 15.00 u

Deze eerste expositie willen wij graag samen met 
onze dorpsgenoten afsluiten: we nodigen alle 
Baarders daarom uit voor de BaarderKunstBorrel. 
Kom op zondag 12 oktober, 15.00 uur de expositie 
bekijken en drink een glaasje met ons.

Tot 12 oktober! (Tongerwei 4)
Edzer & Truus 

Voor meer informatie (openingstijden enz.)
zie KuntsruimteTonger.nl

Na 2 mooie jaren hebben we besloten 
te stoppen met Café de Kater.
In januari hopen we het stokje te 
mogen overdragen aan enthousiaste 
opvolgers.
Misschien zijn er vanuit het dorp 
mensen die het leuk lijken of kennen 
mensen waarvan ze zeggen....dat is net 
wat voor die, zeg het voort!

Wij hebben een mooie tijd gehad 
met leuke activiteiten en gezellige 
volwassenen en jongeren om ons heen. 
Een mooie herinnering is gemaakt, dank 
daarvoor.
Voor de komende maanden staan 
er nog verschillende activiteiten op 
het programma, zoals een Bingo, 
Theaterdiner Ratatouille, Halloween, 
kerst knutselen, de buurthap met 
dorpsgenoten en natuurlijk Sinterklaas 
en Oud en Nieuw. Wij blijven de 
komende maanden pizza’s bakken en 
plates serveren. We gaan er nog een 
paar mooie maanden van maken.

Mochten jullie meer info willen over 
het “uitbater schap” kom gerust langs 
of neemt contact op met één van de 
bestuursleden.

Lieve groet Klaas, Elze, 
Fardau & Thijmen 

Agenda Klaverjas-avonden Seizoen 
2024/2025 – "Krekt op Tiid"
Aanvang 20:00 in Café “De Kater”, 
Deelnamekosten: €7,- per avond – Altijd 
prijs--

De volgende vrijdagavonden zijn 
besproken in overleg met Klaas & Elze.
- 3 Oktober -> Maatklaverjassen
- 31 Oktober
- 28 November
- 19 December -> Maatklaverjassen
- 16 Januari
- 13 Februari-> Maatklaverjassen
- 13 Maart
- 10 April -> Maatklaverjassen

Voor diegene die het niet weten , we 
gebruiken sinds een tijd een groeps-app 
voor het inschrijven van de avonden, 
dan kan iedereen meteen zien wie er 
meedoet en je kunt betalen via een 
tikkie.

Wij hebben dan wel jouw 06 nummer 
nodig evenals jouw toestemming. Geef 
je nummer door aan Yge (06 38181170) 
of als je dat niet wil, dan kunnen 
we altijd via de mail communiceren 
(ygevalk@gmail.com).

Tot 3 Oktober
Yge en Wout 

Nieuws van 
Café de Kater

Klaverjassen
"Krekt op Tiid"
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Precies een jaar nadat zij ziek werd 
overleed ze.
We hebben het natuurlijk over 
Jantsje de Beer, onze eerste 
assistente. Zij kwam in september 
1988 bij ons solliciteren, net van de 
opleiding tot apothekersassistente 
af. Moest nog 20 worden! Ze werd 
door haar vader naar Baard ( waar 
ligt dat?) gebracht en vertrok een 
half uur later met haar eerste 
baan op zak. Wat zou blijken: haar 
enige baan. Eerst als Herman zijn 
enige assistente, ze kreeg een 
extra praktijkopleiding erbij, want 
ze was leergierig en kon veel 
verantwoordelijkheid aan. Maar 
de praktijk groeide en haar taken 
werden heel divers, dus na 16 jaar 
kwam er een assistente( Debora) bij 
om de administratie te doen. Dat 
was natuurlijk best een overgang, 
Jantsje moest taken uit handen 
geven en ‘kon die ander het wel net 
zo goed als zij?’

In 2007 komt Janneke, de 
eerste POH bij ons de gelederen 
versterken en even later nog een 
apothekersassistente, haar zus 
Tineke. In 2009 verplaatsen we de 
praktijk naar Winsum en gaandeweg 
breidt het team zich uit. Meer ruimte 
blijkt nodig en kochten we Mantgum 
aan. Zo kon het gebeuren dat Jantsje 

steeds vaker in Mantgum te vinden 
was, waar zij voor veel patienten 
een vast aanspreekpunt werd. In de 
apotheek kwamen assistentes en 
vertrokken ze weer, zo ook dokters, 
assistentes en POH’s. Maar Jantsje 
bleef. Tevens kreeg Herman hulp 
van een praktijkmanager, die allerlei 
praktijkoverstijgende zaken regelde. 
Maar op Jantsje kon je altijd een 
beroep doen, en dat gebeurde 
regelmatig.

Het was een hele drukte daar op de 
Skans, en Jantsje vond het wel prima 
in Mantgum; ging ook later veel 
thuis werken in de corona periode, 
hetgeen zij na die tijd bleef doen. 
Intussen waren haar partner en zij 
naar Jellum verhuisd en kwamen ze 
bij ons in de praktijk als patient. “Dat 
kon prima, want ze was toch nooit 
ziek”, zei ze! Toen zij in april 2024 
een beroep op de huisarts deed  
werd zij direct doorgestuurd naar de 
specialist; en daar bleek dat er wel 
het een en ander aan de hand was. 
U.M.C Groningen heeft haar zeer 
tot haar tevredenheid behandeld 
en iedereen was hoopvol dat het 
bij deze behandelingen bleef. Maar 
kanker kan een grillig karakter 
hebben en dat was bij Jantsje 
ook het geval. Vanaf december 
2024 ging haar gezondheid 
bergafwaarts en begin april werd 
zij als uitbehandeld beschouwd. 

Dit was een hard gelag voor hen 
beiden, moeilijk te accepteren, maar 
de pijn was niet te verdragen en 
een andere uitweg leek niet meer 
mogelijk. Ze is door haar ‘eigen’ 
dokter en Christien van der Meulen 
begeleid naar het einde, dit kwam 
op zaterdagavond 26 april. Het was 
een hele strijd voor haar om het 
leven los te laten, zij wilde nog zo 
graag de regie houden.

Op 3 mei hadden we een prachtige 
uitvaartplechtigheid, schitterende 
boeketten en het hele team van 
de praktijk was aanwezig in het 
crematorium. Haar autootje stond 
daar met een boeket er op, zo leek 
het alsof ze net was uitgestapt.  
Ook voor ons het einde van een 
tijdperk!

Enkele weken later hebben we 
op uitnodiging van Jantsje en 
Alexander met het team gegeten 
in het Indische restaurant waar zij 
zelf zo graag kwam. Een fijne avond 
om met zijn allen deze periode af te 
sluiten, geheel volgens haar wens!
In de apotheek zijn nu nieuwe 
medewerkers en probeert ieder zijn 
ritme weer te vinden;  we hebben 
alle vertrouwen dat dit goed gaat 
komen. Haar gedachtenis koesteren 
we!  

Geachte lezer,

Jantsje de Beer heeft mij op het 
hart gedrukt om in de dorpskranten, 
waar de huisartsenpraktijk van 
Bergwerff actief is, postuum namens 
haar een bericht te laten plaatsen.

Jantsje heeft bijna 36 jaar met veel 
plezier met vele lezers als patiënt 
in de huisartsenpraktijk gewerkt. 
Ze kende de meeste patiënten bij 
naam en dat zelfs als de patiënt 
géén of bijna géén historie had in het 
elektronische patiëntendossier. Ze zou 
over dat laatste overigens met haar 
kenmerkende lach hebben gezegd: 
“houden zo!”.

Helaas is in april 2024 bij Jantsje 
uitgezaaide gynaecologische kanker 
geconstateerd en in de maanden mei 
en juni 2024 is ze twee maal in het 
UMCG geopereerd. Aansluitend is ze 
bestraald in het Radiotherapeutisch 
Instituut Friesland (beter bekend 
als het RIF). Ondertussen sijpelde 
het nieuws over haar reden van 
afwezigheid beperkt door tot het 
patiëntenbestand van de praktijk 

In memoriam Jantsje de Beer
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en mochten we meerdere kaartjes en 
bloemen als steun ontvangen.

Hierna kwam een periode van herstel 
en revalidatie en dit ging zeer goed 
tot eind november 2024. In oktober 
2024 smeden dr. Bergwerff en Jantsje 
daarom zelfs plannen om vanaf januari 
2025 weer samen te starten met re-
integratie vanuit Mantgum. Kort voor 
de kerstdagen van 2024 kregen we 
echter de gevreesde boodschap dat de 
kanker terug was gekomen (of meer 
waarschijnlijk: was het ongemerkt wel 
nooit helemaal weg geweest) en dat 
genezing niet meer mogelijk was.

Intussen was Jantsje haar langdurige 
afwezigheid niet ongemerkt gebleven 
en kwamen er vele kaartjes en 
bloemen als hart onder de riem binnen. 
Gesteund door de vele blijken van 
medeleven uit de praktijk is Jantsje 
begin januari 2025 vol goede moed de 
strijd met de kanker aangegaan. Helaas 
was de kanker sterker, dan Jantsje 
haar verzet en op 26 april 2025 is ze 
na een paar slopende laatste maanden 
overleden. Als nabestaanden moeten 
we verder, maar we zijn desondanks 
ook dankbaar dat Jantsje géén pijn 
meer heeft en dat ze haar rust heeft 
gevonden. 

Kort voor haar overlijden was ze zeer 
ontroerd over de vele honderden 

berichtjes en bloemen die we hebben 
mogen ontvangen en ze trok – naar 
mijn mening de terechte – conclusie dat 
ze haar werk in al die jaren blijkbaar 
heel behoorlijk heeft vervuld. 

Wij willen iedereen – mede namens 
Jantsje – heel erg bedanken voor 
de getoonde belangstelling tijdens 
haar ziekte en na haar overlijden. 
Hieruit blijkt hoe Jantsje door de 
jaren heen was vergroeid met de 
huisartsenpraktijk van Bergwerff 
en haar patiënten. Laten we Jantsje 
daarom herinneren als de betrokken 
en sociale medewerker met het vrolijke 
gezicht die ze (bijna) elke dag binnen de 
praktijk is geweest.

BEDANKT!

Ik wil graag afsluiten met de vaak 
door haar gebruikte troostende 
woorden (in ’t Bildts) die ook als 
afsluiting op haar rouwkaart en in 
de rouwadvertentie zijn vermeld:
“Jim motte niet soa gúlle, ’t is soa 
‘t ’t is”

Haar partner: 
Alexander Jorritsma 
(mede namens Jantsje haar ouders, zus, 
zwager, neefjes en schoonmoeder).


Beste Baarders,
Ja dan is het zomer en vliegen 
de maanden gewoon voorbij. We 
hopen dat jullie allemaal een fijne 
zomer hebben gehad. Binnen het 
Dorpsbelang zijn allerlei zaken voorbij 
gekomen. We zullen daarom een 
kleine samenvatting geven en mocht 
je zelf nog vragen hebben laat het ons 
weten op secr.dorpsbelangbaard@
gmail.com.

• Naar aanleiding van de oproepen in 
de Baarder Kat tijdens de Merke in 
juni zijn er gelukkig vrijwilligers die 
zich aangemeld hebben, fijn en dank 
en binnenkort wordt duidelijk wie 
waar gaat landen, maar we zijn  er 
nog niet dus als je nog wat tijd & zin 
hebt om ergens een handje te helpen 
laat het ons weten. 

• Ons DB Lid Jacco Dijkstra gaat ons 
helaas verlaten, we willen Jacco 
alvast bedanken voor al zijn tijd en 
inzet voor het Dorpsbelang. Hij heeft 
2! Termijnen van 5 jaar volgemaakt en 

alsmede ook voor stichting Dorpshuis 
in het bestuur gezeten. Onze dank 
is groot en we zullen je nog op een 
gepaste wijze in het zonnetje zetten. 
We gaan je missen en wensen je veel 
woonplezier in Leeuwarden, maar 
hopen tegelijk dat je je neus af en toe 
nog in Baard laat zien. Je bent altijd 
welkom.

• Diverse Dorpsbelang leden en 
dorpsgenoten zijn nog druk bezig 
met het samenstellen van de 
Dorpsvisie 2035. Jullie kunnen 
binnenkort een (digitale) enquete en 
flyer verwachten om iedereen een 
kans te geven om mee te denken en 
beslissen. 

• 15 januari 2026 is de ALV vergadering 
over 2025, dus zet deze in je agenda

• Misschien is het jullie al opgevallen, 
maar er is extra perkeerplek 
gecreëerd op de Binnenbuorren. 
Zo wordt de schaarste van het 
parkeren op het parkeerterrein op 

Nieuws
van dorpsbelang
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de H.Syststrawei weer wat 
opgelost.

• Meermaals is aangegeven 
bij de TLV en ALV dat het 
fietskruispunt bij de Dekema 
Brege/Cafe de Kater gevaarlijk 
is, Dorpsbelang heeft dit in 
overleg met de Wethouder en 
de gebiedsweker wederom 
besproken. Er zit volgens de 
Gemeente “beweging” in hoe 
men hier naar kijkt, we zullen 
hier aandacht voor blijven 
vragen en jullie op de hoogte 
houden.

•	Dinsdag 26 augustus is 
Omroep Leeuwarden in Baard 
geweest en hebben we met 
heel veel mensen een mooi 
beeld kunnen schetsen waar 
Baard voor staat. O.a. Wilma en 
enkele figuranten hebben een 
mooi verhaal gedaan over de 

Baarder Keu’s, 
Elbrich e.a. 
over ons eigen 
Baarder biertje, 
Oep heeft een 
mini stook 
cursus gegeven. 
Aukje Bergwerff 
heeft het woord 
gedaan over 

de Kerk, Stichting Gertrudis 
en over het kerkhof (Leendert 
bedankt voor alle hulp), De 
waterjuffers hebben een 
zwemvoorstelling gegeven en 
een aantal jeugdige Baarders 
(Ale, Geert, Job en Bas) hebben 
laten zien hoe het kaatsen 
en de kaatsvereniging leeft 
in Baard. Zie ook het artikel 
op de website: https://www.
dorpbaard.nl/post/filmcrew-
van-omroep-leeuwarden-in-
het-dorp

•	KPN glasvezel in het dorp, kijk 
even op de website: https://
www.dorpbaard.nl/post/kpn-
glasvezel-in-het-dorp of je kan 
ook Jeroen mailen als je een 
vraag hebt pjvandenderen@
gmail.com 

•	11 Oktober 10 jarig bestaan 
Grieneko met allerlei 
workshops, info en inloop 
mogelijkheden. Onderwerpen 
zoals energiecontracten, 
Elektrisch rijden, isoleren en 
nog veel meer. Van 11:00uur 
tot ca. 15:00uur Cafe de Kater 
en de Kerk.

 

Zaterdag 27 september:

Burendag & Appel- & perenpluk. 
Ben je er bij?

€ 1.021 (!) opgehaald
Dit jaar is er met hart en ziel gelopen 
voor het KWF.
Met groot verdriet hebben we Elisa er 

helaas niet mee kunnen helpen, maar 
de opbrengst mag er wezen voor alle 
mensen die de ziekte treft.
Baarders hartelijk dank hiervoor.

Programma:
• Om 12:30uur koffie & verzamelen 

bij de Katacombe (de Kamp)
• Vanaf 13:00uur de Appel & 

Perenpluk in Baard 
• Vanaf 13:00uur Burendag 

met diverse klusjes, 
schoonmaakwerkzaamheden

• Vanaf 17:00uur Borreltje in Cafe 
de Kater

Zien we jullie ook?
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Wat kun je verwachten? 
  Informatietafels:

• Energiecoach - gemeente Leeuwarden
• Isolatiematerialen  - Van den Berg
• Energie van ons -  info soorten contracten
• Subsidiemogelijkheden - Hans Bos
• Advies aankoop elektrische auto’s
• Duurzame oplossingen - FDB Techniek

BAARD

Gastsprekers over:
• Warmtepompen voor en nadelen 
• Zonnepanelen in de nieuwe regelgeving 
• Route stap voor stap van het gas af

Zaterdag 11 Oktober 

11:00 tot 14:30
Inloop vanaf 10:30

Café de Kater
St. Gertrudiskerk

Demonstratie Comfortscan

Grieneko helpt
dorpshuis

Verhalen-
avond

Het in stand houden van het dorpshuis levert 
soms de nodige uitdagingen op en blijkt 
vaak hoe belangrijk het is om de nodige 

financiële steun te krijgen. De afgelopen jaren 
heeft onder andere Grieneko ons bijgestaan 
met raad en daad mbt het verduurzamen van 
de locatie maar ook financieel. Daarvoor zijn wij 
natuurlijk erg dankbaar, zo maken we gebruik van 
de zonnepanelen via de postcoderoos, deze zijn 
inmiddels afgelost, in 2023 heeft Grieneko een 
installatie met 6 zonnepanelen gesponsord, welke 
in 2024 zijn geplaatst. 

Omdat de meterkast niet voldeed aan de 
voorwaarden voor plaatsing is deze geheel 
aangepast. De kosten hiervoor moest het 
dorpshuis volgens contract zelf opbrengen via de 
opbrengst van onze participaties. Het bestuur van 
Grieneko heeft inmiddels besloten om ook deze 
lening als een gift in één keer af te lossen. Al met 
al een hele mooie samenwerking dat Grieneko 
deze bedragen aan het dorpshuis Baard heeft 
geschonken.
Het gaat maar liefst om een totaalbedrag van  
€ 9152,- Niet onbelangrijk om te vermelden is dat 
dit geld bijeen is gebracht door de Grieneko leden 
die hun energie afnemen bij Energie VanOns, de 
energiemaatschappij voor coöperaties. Dank dank 
dank aan een ieder die hieraan heeft bijgedragen.

Bestuur Stichting Dorphuis,
Gabe, Hedwig, Nico, Herman en Albert  

21 november is er weer 
een verhalenavond in de 
provincie. Voor de derde 
keer organiseren we het ook 
in Baard. 

Op de website van 'de 
verhalenavond' kan je lezen 
wat het thema dit jaar is 
en waar je je kan opgeven 
voor een workshop verhalen 
vertellen; gratis en heel leuk 
en leerzaam om te doen. 
Zeker een aanrader als je 
van plan bent een verhaal te 
gaan vertellen.

Deze website heeft nog 
veel meer interessante 
informatie.

Wie een verhaal wil vertellen 
in Baard kan zich opgeven bij 
Fredau, Dorothea of Anke S. 

Wordt vervolgd.

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wijnbes ziet eruit als een framboos maar 
is steviger en fris zurig van smaak. Een 
goede tip voor in een kleine tuin. 
Gelukkig hebben we ook een 
pruimenboom staan, nog maar 2 jaar 
oud, een Reine Victoria. Inmiddels heb 
ik er al 6 kilo pruimen vanaf gehaald en 
heb ik er potjes jam mee gemaakt. Een 
goed pruimenjaar hoorde ik. Bijzonder 
wat de natuur ons schenkt. 
Tegelijk met de pruimen bieden ook 
de vijgen zich aan, hier heb ik mooie 
exemplaren van in de tuin, maar nog 
niet zoveel om taart van te maken. 
Per toeval (met dank aan de schenker) 
vond ik een zak vol bij terugkomst 
van vakantie waardoor ik meteen aan 
de slag ging om er iets lekkers van te 
maken en, o zo heerlijk, de geur van de 
herfst hangt al in de lucht en de smaak 
van de zomer blijft zo nog even hangen. 
Lekker genieten van deze nazomerse 
taart!

Briseerdeeg (een snelle variant op 
bladerdeeg):
250 gr bloem
1 ei
½ dl slagroom
125 gr boter heel fijn gesneden in 
blokjes maar zo koud mogelijk

Vulling:
100 gr boter
100 gr suiker (of minder)

100 gr amandelmeel of fijn gemalen 
amandelen
1 ei
Ongeveer 7 grote vijgen of meer als het 
kleinere zijn
Wat geschaafde amandelen ter 
versiering

Doe de bloem in een kom met daarin 
alle ingrediënten. Kneed alles snel tot 
een samenhangend deeg en laat het 
daarna een half uur in de koeling rusten.
Tijdens het rusten van het briseerdeeg 
smelt je de boter, roer de suiker en het 
amandelmeel erdoor en als laatste van 
het vuur af het ei. 
Rol het deeg uit tot een mooie grote 
lap en bekleed hiermee een taartvorm, 
ik gebruik hiervoor een quiche vorm. 
Smeer de crème als een dunne laag over 
de bodem uit. Snijd de vijgen door de 
helft of in parten en rangschik ze mooi 
over de bodem.
Strooi er wat amandelen over en bak 
de taart in een voorverwarmde oven 
van 180 graden in ongeveer 30 minuten 
klaar. 

Serveertip; om het nog lekkerder te 
maken, klop de overige slagroom met 
wat mascarpone en wat zoete jam door 
elkaar.

Esther  

Heel Baard bakt

Vijgentaart
Ik had een goede oogst dit jaar. Het begon al met de 
snelgroeiende wijnbes van nog maar een jaar oud, de 
opbrengst was dan ook gigantisch, alleen waren we op 
het hoogtepunt van de pluk helaas in Zweden. Het is een 
makkelijke struik die mooi grijs blad krijgt en rode ranken met 
prikkels heeft, waardoor er weinig vogels naar omkijken. De 
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Op freed 22 augustus wie 
der wer nachtkeatsen yn 
Baard. Dizze partij waard 

mei mooglik makke troch De Roo 
compressoren en Eppie Veenstra 
schilderwerken. Dat wat net ta 
falt binne de oanmeldingen dy’t 
wy binnen krije. Hjir mei koene 
wy net iens in perk ynfolje. Troch 
hurd wurkjen fan Geert Reitsma 
(hy hat eltsenien persoanlik frege 
fia de app) en mei help fan Anna 
de Roo kamen der dochs noch 
wat minsken op’e list. It like wol 
“De Wilde Partij”,48 dielnimmers! 
En by de bern 12! Echt grandioos, 
sa’n opkomst. Mar it is fansels 

gjin dwaan om sa oan je keatsers 
te kommen. Baard, Wammert, 
Winsum, Littens, Húns, Hoptille, 
Hilaard, Jellum, Reahús, Wjelsryp, 
Weakens, Mantgum….se kamen 
oeral wei! Der waard om raak 
keatst (mei in bierke derby). 

Healwei de partij lei Eppie derôf 
en hy woe wol nei hûs ta, it wie 
ommers al dik nei middernacht. 
Dit koene wy net samar foarby 
gean litten. Eppie hat jierren lang 
de krânsen sponsore foar dizze 
partij en dit wie syn lêste jier. Nei 
in dankwurd fan Tjitte Reitsma 
en ûnder grut applaus koe Eppie 

nei hûs, mar net sûnder kadootsje en fansels in 
krâns, In krâns speciaal foar Eppie!! 

Der moast wer keatst wurden. De lêste bal 
waard sa rûn 04.00 oere slein. De keatsers dy’t 
der al ôf wiene sieten hearlik by in gesellich fjoer. 

Hjirby de priiswinners:
By de bern hat Mirthe Valk de 1 e priis wûn, 2e 
wie Sinne Strikwerda, 3e wie Janna Jongema en 
4e wie Meike Kolthof.
Winnersronde
1e Daniel Rob, Sanne Feenstra en Job van 
Denderen
2e Jens Jepkema, Fardau Kuiper en Marike 
Meijberg
3e Geert Reitsma, Berrit Jepkema en Klaas 
Hoogma
3e Wiebe Siemen Leenstra, Jan Reitsma en 
Froukje Meijberg
Ferliezersronde
1e Reinder Dijkstra, Anna de Roo, Elze Pijlman
2e Stefan Greidanus, Marrit Tolsma en Carin 
Reitsma

Keatsen yn Baard... 

dat falt net ta! Wisten jo dat:
Thomas van der Meer en Gerrit 
Meulenaar nei (100 jier) út it 
keatsbestjoer stapt binne? En 
dat wy dizze kanjers enorm 
misse sille yn it bestjoer.
Tjitte Reitsma, Anna de Roo en 
Geert Reitsma ús út de brân 
helpe.

Ale Reitsma tegearre mei syn 
maten Jesse Greidanus en 
Jelmar de Vries de 2e priis 
op de Freule wûn ha foar KV 
Winsum? Wy binne oergryslik 
grûtsk op dizze jongens en hun 
prestatie.

Dat er ek noch in Wilde Partij 
komt en Pearkekeatsen? En 
dus doch ris gek, kom fan dy 
bank ôf en lit Baard en foaral 
de Baarders wer keatse.
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It BFVW (Bond Friese VogelWachten) 
is oprjochte om de beskerming fan 
greidefûgels en harren leefgebiet 

yn Fryslân te organisearjen en te 
koördinearjen. It bûn waard oprjochte 
op 21 novimber 1947, koart nei 
de Twadde Wrâldoarloch, doe't de 
yntinsivearring fan de lânbou en oare 
maatskiplike feroaringen begûnen 
te soargjen foar efterútgong fan de 
fûgelstân yn Fryslân. Sa njonkenlytsen 
slúten hieltyd mear doarpen en 
stêden harren oan by It Bûn. It 
BFVW fungearret sûnt dy tiid as 
oerkoepeljende organisaasje foar 
de goed 100 lokale fûgelwachten yn 
Fryslân.

Yn 1950 wurdt fûgelwacht 
Winsum-Baard-Easterlittens (WBO) 
oprjochte 
De hearen S. Bakker, K. Jepma, F. 
Broersma, P. Frankena, en G. Dijkstra 
rjochtsje fûgelwacht WBO op en 
slúte harren oan by It Bûn. Yn dy 
tiid wienen der folop greidefûgels 
en aaisikers. Elst doarp hie betûfte 
mannen (en soms froulju) dy’t 
de ljipaaikes sochten, opiten of 
ferkochten. Aaisikers lutsten eltse 
maitiid it fjild yn, der waard socht 
oant heal april. Letter waard de 
sykdatum werom brocht oant 1 april, 
yn 2015 is it frije aaisykjen ferbean en 
dêrtroch komt de jeugd fan hjoed net 
mear it fjild yn, dat is tige spitich. 

2025 in jubileumjier 
Op 17 maaie fierde fûgelwacht WBO 
har 75 jierrich jubileum. It bestjoer 
besteande út Ruurd Bouwma, Jelle 
en Anja Wierenga, en Nico Hettinga 
en de jubileimkommisje besteande 
út Gini Witteveen, Itte Smink, Wikje 
Kerkhof hienen in moai deifoljend 
programma makke. Alle leden en 
âld leden (likernôch 150) wienen 

Fûgelwacht Winsum-Baard-
Easterlittens fiert it 75 jierrich 
bestean

útnoege. It waar wurket mei, in 
prachtige dei. Sa’n tritich minsken 
binne oanwêzich. Foarsitter Ruurd 
Bouma iepene de dei. Kofje mei gebak, 
preamfarre, mei in trekker en kapwein 
fan Oane en Itte Smink nei Broektille. 
In presintaasje dronefleane, einekoer 
meitsjen en ielrikjen. Mei in drankje, 
rikke iel, longhorn hamburgerers en 
musyk by Marten en Anneke de Jong 
waard de feestdei ôfslúten. It wie tige 
slagge!

It is in feestdei mar it giet net goed 
mei de greidefûgels 
It tal boerelânfûgels is sûnt de jierren 
sechtich fan de foarige iuw mei mear 
as santich prosint ôfnommen. It tal 
skriezen, ús nasjonale fûgel, nimt alle 
jierren mei 5 persint ôf. Mar ek de ljip 
giet hurd efterút. De skaalfergrutting, 
de yntinsive melkfeehâlderij mei it 
grutte en snelle ark hat in kearside, 

der binne troch de jierren 
hinne in soad aaien en 
pyken sneuvele. De wiete 
greppels binne der hast net 
mear en it sleatswetter stiet 
leger. Ek rôfbisten lykas 
foksen, stienmurden, krieën, 
hoanskrobbers, reagers en 
katten spylje in rol: sy frette 
aaien en jonge piken. 

En no fierder
In fûgelwacht is net allinnich 

in wachter fan fûgels, mar ek fan 
ferhalen. As wy ferdwine, ferdwine 
harren stimmen - de fûgels - mei ús. 
Mar salang't ien harket, bliuwe se 
sjongen. En bûten klinkt de rop fan de 
skries en ljip as in tankbere echo oer 
75 jier soarch, tawijing en leafde foar it 
libben mei fearren, aaien en pykjes.
De Europeeske Kommisje hat 
Nederlân oantrune om better foar 
de greidefûgels te soargjen. Mar 
hoe moat dat? De fûgelwacht docht 
tige har bêst en hopet dat der noch 
in takomst is foar de greidefûgels. 
Mei goed behear en it koart hâlden 
fan de rôvers soe dat kinne. Buorkje 
mei greidefûgels. Der binne moaie 
foarbylden sa as yn de Húnserpolder 
en de Wammerterpolder.    

Wybren Bruinsma
Fjildmantsje     

Preamfarre nei Broektille

In rûntsje om mei de kapwein
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Op 31 januari 2025 be-
stond de club 90 jaar. 
Dit jaar stond dan ook in 

het teken van dit jubileum. We 
hebben een fantastisch jubileum-
weekend gehad op 5,6 en 7 juni 
(Pinksterweekend). 

Jubileumweekend
Op 5 juni hadden we een muziek-
bingo. Het was voor jong en oud 
en gezellig druk in de zaal. De 
liedjes op de BIN90 kaart hadden 
iets te maken met voetbal. Toch 
best lastig om de juiste liedjes te 
raden. 

Op 6 juni hadden we de jubile-
umwedstrijd van oud VVO – Oud 
SDS. Voorafgaande waren de 
jeugdteams van beide clubs 
actief. Het publiek was in grote 
getale aanwezig en ruim 600 
toeschouwers kwamen naar het 

Sportpark Tred Iene toe. Een 
zeer geslaagde avond waarbij 
het publiek en vooral de spelers 
hebben genoten. De spelers van 
SDS wonnen met 2-4, dus er zal 
ongetwijfeld nog eens een revan-
che komen.
Op 7 juni hadden we 's ochtends 
lasergamen voor de jeugd. Ook 
hier was de opkomst hoog! 
Wat hebben de jeugdleden 
zich uitgeleefd in de Jister. De 
gehele Jister was in het donker 
gezet. De gymzaal was ingericht 
met allerlei hindernissen. Met 
een rookmachine en ballonnen 
werd het nog iets spannender 
gemaakt. ‘Machtich moai!’, aldus 
een jeugdlid.

's Middags werd er afgesloten 
met het dorpentoernooi! Er wa-
ren 18 heren teams en 8 dames 
teams actief op de velden. Ook 

Jubileumjaar voor VVO hier weer een grootse opkomst. 
Beide avonden hebben we afge-
sloten met muziek. 

Club van 100
Niet alleen de voetbalclub was 
jarig dit jaar, maar ook de Club van 
100 bestaat dit jaar 30 jaar. De 
vereniging heeft de Club van 100 
een nieuw sponsorbord cadeau 
gegeven. 

Wat doet de Club van 100?  
De Club van 100 is een club van 
mensen, bedrijven, keten etc. die 
de voetbalvereniging een warm 
hart toedragen. Jaarlijks maken 
zij 100 gulden (€ 45,-) over en 
ontvangen van ons een kleine 
attentie. Met het geld wordt het 
jeugdvoetbal van de voetbalver-
eniging gestimuleerd. Zo worden 
bijvoorbeeld betaalde jeugdtrai-
ners grotendeels door de Club 
van 100 betaald en ontvangt de 
jeugdcommissie ieder jaar een 
flinke donatie. 

Lid worden van de Club van 100 is 
mogelijk door een e-mail te sturen 
naar jellewierenga@hotmail.com 
of door één van onderstaande 
personen te benaderen. 

Alle hulp is welkom!
We blijven het nogmaals herhalen. 

Onze club draait op enthousiaste 
mensen die altijd klaarstaan om 
iets moois neer te zetten. Om al 
deze activiteiten te kunnen organi-
seren hebben wij ‘handjes’ nodig! 

Wij zijn daarom nog altijd op zoek 
naar jeugdcommissieleden, be-
stuursleden en vele vrijwilligers! 

Er zijn een aantal leuke, waarde-
volle taken die we als club kunnen 
oppakken. Of je nu je organisa-
torisch talent wilt inzetten voor 
evenementen, je creativiteit wilt 
gebruiken voor communicatie of 
een andere rol wilt vervullen – er is 
voor ieder wat wils! Mocht je wat 
willen betekenen voor de club, 
laat het weten aan één van de 
bestuursleden.

Tot slot 
We hopen dat jullie een fijne 
zomer hebben gehad en gaan er 
weer een sportief voetbalseizoen 
van maken. 

Namens het bestuur van VV Oos-
terlittens; 

Bauke Sieswerda, Jurjen Hofstee, 
Sikco Velstra, Marthe Schaafsma, 
Jacob Miedema, Bavius Smink en 
Marjan van der Wal     
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De zomer komt langzaam aan 
z’n eind en de eerste voor-
tekenen van de herfst zijn al 

zichtbaar…het begin van het aller-
laatste activiteitenseizoen van de 
Activiteitencommissie Baard. Dat wij 
ermee stoppen betekent niet dat de 
laatste activiteiten minder leuk zullen 
zijn, integendeel! We geven nog één 
keer vol gas! 

Op !!vrijdag!! 10 oktober de bingo, 
eerst om 15:30 voor de kinderen en in 
de avond weer voor de volwassenen. 
De flyer volgt nog, maar het belooft 
weer een leuke dag te worden met 
een grote hoeveelheid prijzen. 

En dan…op 8 november…de laatste 
editie van de Baarder Fright Night. 
Zowel het bestuur, de werkgroep als 
ook de deelnemers zijn volop bezig 
met de voorbereidingen. Deze editie 
zal alle voorgaande edities overtref-
fen. Nu, halverwege september, zijn 
we bezig de laatste hand te leggen 
aan de definitieve rolverdelingen van 
de deelnemers en worden de locaties 
in het dorp onderverdeeld. We zetten 
groots in en toveren Baard voor de 
laatste keer om in een Halloween 

horror dorp. Deze dag zal het dorp 
vollopen met de spelers die gaande-
weg veranderen in de meest angst-
aanjagende wezens/karakters. De 
flyer met opgavestrookjes volgt nog, 
maar geef je op, want deze editie wil 
je niet missen!

We sluiten af met een activiteit die al 
heel wat jaren wordt georganiseerd, 
het voelt dan ook als een goed einde. 
Onder leiding van Hans van Wieren 
zullen we met jullie op donderdag 
18 december een prachtig kerststuk 
maken. 

We zouden het leuk vinden om jullie 
tijdens deze activiteiten te zien. 

Jan Reitsma
Activiteitencommissie Baard       

Activiteitencommissie De Greidegfûgel
gaat er een spetterend jaar van maken!

“We sette de sokken 
d'r yn!“. Het motto 
van de Greidegfû-

gel dit jaar. We hebben de eerste 
schoolweken alweer achter de 
rug.  Iedereen kreeg een paar 
witte sokken die ze mochten ver-
sieren. Met de kleurrijke sokken 
zijn we de school binnen getre-
den en hebben we het schooljaar 
daarmee officieel geopend. 

Altijd starten we het schooljaar 
met de gouden weken. En ook dit 
jaar natuurlijk. Al zijn de kinderen 
niet nieuw, de groepen zijn wel 
nieuw, dus is het toch altijd weer 
aftasten en iedereen weer leren 

kennen. Iedereen moet weer 
even wennen. 
Voor Abe is het sowieso wel 
nieuw allemaal. Hij is in de zomer-
vakantie 4 jaar geworden en is 
nu begonnen in groep 1. Abe is 
nog van alles aan het ontdekken, 
maar geniet van alles om zich 
heen. Welkom Abe! Wat fijn dat 
je bij ons op de Greidefûgel bent! 

Inmiddels zitten we allemaal al-
weer helemaal in het ritme en is 
iedereen wel gewend aan school. 
Het thema waar we met de hele 
school aan werken is kleurrijk. In 
de onderbouw doen we dat met 
Elmer de olifant. Deze olifant is 
niet gewoon grijs, maar hij ziet 
eruit als een lapjesdeken in alle 
kleuren van de regenboog. Met 
de hele groep hebben we een 
hele grote Elmer gemaakt, het is 
een prachtig kleurrijk kunstwerk 
geworden waar we met zijn allen 
aan hebben gewerkt. 

Ook gaan we altijd tijdens de 
gouden weken met de hele 
school naar het zwembad. En 
wat hebben we het getroffen 
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met het weer. Iedereen heeft 
genoten. 

Met de maatjes hebben de kin-
deren vlaggetjes gemaakt. Ieder 
krijgt zijn eigen vlaggetje om 
feestelijk te versieren. Hiervan 
wordt een hele lange vlaggenlijn 
of slinger gemaakt en als er dan 
iemand jarig is, hangen we deze 
op in de klas. Verder doen we tij-
dens de gouden weken veel spel-
letjes samen. Maar ook zijn we 
samen met de hele school naar 
de optocht in Littens geweest. 
Dat was ook erg leuk! Naast al 
deze leuke gezellige spelletjes en 
aktiviteiten wordt er natuurlijk 
ook al weer fanatiek en serieus 
gewerkt. Iedereen is al weer heel 
goed bezig!  

Volgende week staat voor de 
onderbouw en de middenbouw 
het schoolreisje voor de deur. 
We gaan naar Pantropica. Een 
tropische wereld vol avontuur, 
waar we een reis maken door 
de jungle met tropische dieren. 
Er is een vlindertuin, maar ook 
een speelpark waar we heerlijk 
kunnen spelen. Wat hebben we 
er zin in! De bovenbouw gaat op 
kamp naar Emmen. Ze gaan op 
expeditie, het wordt een ont-

dekkingsreis vol uitdagingen en 
avontuur. Spannend! 

We hebben tot nu toe al een 
goeie start gehad op de Greide-
fûgel. We gaan er een mooi en 
spetterend jaar maken. Tot de 
volgende keer! 

Groet van de Greidefûgel     

De Grote Trek door het 
Wilde Westen van Fryslân, 
the Afterstory!

Het merkeweekend ligt al 
weer even achter ons, 
huifkarren zijn ingeruild 

voor modernere exemplaren 
zoals campers en sleurhutten en 
de paarden staan al lang weer op 
stal. Maar, omdat de competitie 
hevig was en alle teams at 

gunpoint hebben gestreden, (een 
enkel team in het bijzonder was 
uit op revanche - of zal ik zeggen 
eerherstel - zie een vorige editie 
van de Baarder Kat) wilden veel 
deelnemers graag weten wat 
de precieze uitslag was van de 
puzzelrit. Beloofd is beloofd, dus 
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bij deze het eindklassement en 
de highlights, natuurlijk in de 
oranjeroze pasteltinten van de 
ondergaande zon in het Wilde 
Westen:

Maar eerst een korte toelichting 
over hoe de eindscores tot stand 
kwamen: Met het beantwoorden 
van de vragen konden punten 
worden verdiend, meestal 
één punt per vraag, en soms, 
wanneer het antwoord uit meer 
dan één onderdeel bestond, 
was het ook mogelijk om meer 
dan één punt te verdienen, of 
een halve punt, wanneer het 
antwoord voor de helft goed 
was. Het totale aantal punten 
dat met de antwoorden kon 
worden verdiend, was 46. 
Daarnaast leverde het juiste 
puzzelwoord 3 punten op én 
was het raden van het woord 
een vereiste voor het kunnen 
winnen van de puzzelrit. Het 
herschrijven van het gedicht 
leverde nog eens 2 extra 
bonuspunten op. 

Er was ruimte – in de vorm van 
een stippellijn – beschikbaar 
op het formulier om een 
antwoord te noteren, dan wel 
op te schrijven. Dat was ook 
handig om daadwerkelijk te 

doen, want op deze manier kon 
de jury nagaan of het team het 
antwoord ook echt juist had. De 
jury heeft zich er de afgelopen 
jaren over verwonderd dat er 
teams zijn die niet het antwoord 
invullen, maar alleen de 
gezochte letter. Op die manier 
win je natuurlijk nooit, want je 
krijgt dan geen punten voor die 
vraag.

En dan de uitslag:
De onbetwiste winnaars, 
Claudia en de Coyotes, hadden 
in totaal maar liefst 45,5 punten 
gescoord. Zij werden op de 
voet gevolgd door het team 
van De Toarstiche Hynders en 
De Echte Baarders, beide met 
40 punten op de antwoorden. 
De laatsten echter hadden het 
puzzelwoord niet gevonden, 
waarmee ze een aantal plaatsen 
in het eindklassement zakten. 
Dat maakte het team van De 
Toarstiche Hynders tot terechte 
tweede. Ook de teams die 
streden om de derde plek 
hadden een gelijk aantal punten 
op de antwoorden (39). Het 
team dat uiteindelijk derde 
werd waren de Ieniemini’s. Zij 
wonnen het van de Hilliebillie 
losers (what’s in a name) op het 
juist raden van het puzzelwoord. 

Het eerder genoemde team dat 
uit was op eerherstel is op een 
respectabele op-twee-na-laatste 
plek geëindigd.

Deze editie kende ook enkele 
onvoorziene omstandigheden 
en struikelblokken; zo was er 
meteen op de locatie van vraag 
1 in de weken voorafgaand 
aan de merke het één en ander 
voorgevallen. Laten we zeggen, 
Wild-west taferelen. Eén van 
onze puzzelende chauffeurs 
wilde nietsvermoedend het 
terrein op rijden, maar moest 
dat bijna bekopen met een 
wilde achtervolging. Ook het 
antwoord op de vraag bleek te 
zijn verdwenen. Gelukkig wisten 
de meeste mensen nog welke 
emoticon daar achter het raam 
heeft gehangen: 
ª. 

Vervolgens kwam een 
verontrustend telefoontje van 
het eerste team dat zich in 
Wjelsryp een woedende menigte 
straatkaatsende locals van het lijf 
moest zien te houden. Gelukkig 
bleek het, na het roken van een 
vredespijp, allemaal wel mee 
te vallen en verliep de tocht 
daar verder zonder al te veel 
oponthoud. 

Verderop bij Kubaard bleek 
dat de, speciaal door ons 
ingehuurde, want perfect in het 
thema passende, vale gieren niet 
onopgemerkt waren gebleven 
en de belangstelling hadden 
gewekt van menig spottende 
vogelliefhebber. Dus extra 
drukte, pers, hordes mensen met 
telelenzen, kortom gekkenhuis. 
Al met al was onze opzet een 
beetje uit de hand gelopen. 
Maar ook dit onderdeel verliep 
uiteindelijk verder probleemloos 
en niemand heeft vragen gesteld 
over het half afgekloven karkas 
van die bizon die wij daar in het 
weiland hadden achtergelaten.  

En dan de kippen, geen gewone 
kippen, nee, bofkippen waren 
het. Dat stond speciaal op het 
bordje. We hadden niet kunnen 
voorzien dat de eigenaresse 
het bordje weghaalde op het 
moment dat de eieren op waren. 
Maar dat deed ze wel.

Tot slot was er nog het mysterie 
van de verdwenen cowboy in 
Arum. Wij moeten bekennen 
dat wij af en toe uitwijken naar 
streetview van google maps 
voor het maken van de vragen. 
Zo ook voor de vraag; “Bij 
welk huisnummer vind je een 
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heuse cowboy in Delfts Blauw?” 
Onze trouwe testrijders zijn de 
betreffende straat een stuk of 
vijf keer op en neer gereden, 
maar konden écht, níks, vinden. 
Wij hadden geen tijd meer om de 
situatie ter plekke in ogenschouw 
te nemen, dus besloten we om 
dan de vraag maar helemaal te 
schrappen. Uiteindelijk is één van 
ons toch maar eens wezen kijken 
en inderdaad, de foto’s zeggen 
genoeg.

Wij hebben met veel plezier de 
afgelopen vier edities van de 
puzzelrit gemaakt en dragen 
graag het stokje over!

Albert en Elbrich  

De complete einduitslag: 
1. Claudia en de coyotes (Mirthe, 

Claudia, Jan G., Sybrig): 45,5 
punten

2. Toarstiche Hynders (Marike, 
Jenny, Marco vd W, Julian) 45 
punten

3. Ieniemini’s (Amarins, Merie, 
Arjan R., Luuk) 44 punten

4. De Vale Gieren (a.) (Marco B., 
Anneke, Wilma vd B., Carin) 
42,5 punten

4. Zandhappers (Jelle, Ellis, 
Fardau, Reinder) 42,5 punten

4. Saloon Trekkers (Eppie, Betty, 
Feya, Anna) 42,5 punten

7. De Laatsten zullen de eerste 
zijn (Maarten, Sanne, Job, 
Jildert) 41 punten

7. De Hilliebillie Losers (Aukje, 
Wilma B., Ingrid, Baukje) 41 
punten

8. Voor het donker thuis (Nico, 
Joost, Annabeth, Silke) 40,5 
punten

9. De echte Baarders (Jan R., 

Helena vd W., Sonja, Tini) 40 
punten

10. Foar ’t donker thús (Anke, 
Doutsen, Henk, Thijmen) 37,5 
punten

11. Speedy (Rein, Arjan Z., Edwin, 
Elisa) 37 punten

12. De vale gieren (b.) (Jikke, Ida, 
Ale, Jan Franke) 33 punten

De bonusvraag:
Bonus!
Bij de locatie van vraag 40 tref 
je een gedicht aan. Herschrijf dit 
gedicht in maximaal 6 regels.

Zie voor het origineel de foto, 
hier in willekeurige volgorde de 
creaties:

____________________________

It klokhûs

It byld fan ’t âlde klokhûs mist ús 
net fannejûn
Us âlden skrepten hjir op dizze 
grûn
De takomst en ’t ferline komme by 
inoar
It klokûs hoedzje is de plicht, foar 
elkoar!

(de Hilliebillie losers)
____________________________

Op ’t terpje van Hinnaard, stil en 
klein
Waar eens recht werd gesproken, 
helder en rein.
De kerk verdween, de klok bleef 
trouw,
in ’t klokhuis, gebouwd met gele 

Gevel vóór... De cowboy in Delfts blauw... De gevel ná...
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moppen, nauw.
Cowboys te paard, op zoek naar 
rust,
vinden hier vrede, ver van het stof 
en de lust.

(Toarstiche Hynders)
____________________________

It âlde klokhûs stiet stil en sterk as 
symboal fan ús tiid
In bylde fan rêst dêr’t ús tinzen 
weromgean nei it ferline
De klok klinkt noch lykas, lykas 
doe, yn fjirren en fearn
Ús âlden libben hjir en fûnen hjir 
harren rêst
It ferline en de takomst komme 
hjir by-inoar
It hoedzjen fan it klokhûs bliuwt ús 
djoerste plicht.

(Ieniemini’s)
____________________________

Een stier op de prairie met zijn 
zware ballen,
Een cowboy even verderop, de 
broek op de knie
Maar we zullen de avond maar 
niet vergallen,
Dus verder gaat dit dichtwerk nie!

(De Vale gieren a.)
____________________________

De wekkerwoning

Der stjit in wekkerwoning mei 
drége planken,
In sfearfolle fertoaning fan it lân. 
Uze pakes fjochten oer de bugen 
(?)
Enzovoort, enzovoort, etc., etc.

(Zandhappers)
____________________________

Âlde balken
Minsken wurkje
Minsken gjinne
En komme werrom
Om dea te lizzen
En de klokken lûde

(Saloon Trekkers) 
____________________________

De staat een klokhuis met een 
grote klok
Als je er op slaat zegt die pok
Dat klokje in het mooie Hinnaard
Zorgt voor Baarder van de kaart 

(Claudia en de coyotes)
____________________________

Wêr’t wy oer de wrâld ek swalkje
It byld fan ús âlde klokhûs bliuwt 
yn ús hert
Dit plak dêr’t ús alders skrepten
En mannichien úterlik hjir syn 
rêstplak fûn

De takomst en it ferline wurde hjir 
ferbûn
De minsken libje en ferdwine
Wy sille elkoar by dit klokhûs wer 
fine.

(Foar ’t donker thús)
____________________________

Het klokhuis van Hennaard al
vele eeuwen bewaard
als baken in het land
schept al eeuwen generaties een 
band.

(De vale gieren b.)
____________________________
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Baardata

Zat. 27 sept.
12.30 Burendag

Ver. van Dorpsbelang Yn Baard
13.00 Fruitplukken/diverseklusjes

Vrij. 3 okt. 20.00 u. Maatklaverjassen Klaverjasclub “Krekt op tiid” Café de Kater

Vrij. 10 okt.
15.30 u. KinderBingo

Activiteitencommissie Dorpshuis Baard
’s avonds Volwassenen Bingo

Zat. 11 okt. 11.00 -14.30 10 Jaar Grieneko Grieneko Café de Kater/St. Gertrudiskerk

Zon. 12 oktober 15.00 u. BaarderKunstBorrel Edzer & Truus Tongerwei 4

Zat. 25 okt. Weekend
De oudpapiercontainer 
staat er weer

Ver. Van Dorpsbelang Parkeerplaats over de brug

Vrij. 31 okt. 20.00 u. Klaverjassen Klaverjasclub “Krekt op tiid” Café de Kater

Zon. 2 nov. 09.30 u. Dienst door Ds. J.Hilverda Kerkenraad v.d. Streekgem. Herv. Kerk Baard

Zat. 08 nov. Volgt
Laatste editie 
Baarder Fright Night

Activiteitencommissie Door Baard

Zat. 15 nov. Op tijd Inleveren kopij Redactie deBaarderKat
Kopij bij Anke Roorda of 
debaarderkat@gmail.com

Vrij. 21 nov. Volgt
Verhalenavond door 
Baarders

Fredau, Dorothea, Anke S. verschillende locaties in Baard

Vrij 21 nov. ?
Theaterdiner
‘Ratatouille d’Amour’

info.theaterineziatief.nl Café de Kater

Vrij. 28 nov. 20.00 u. Klaverjassen Klaverjasclub “Krekt op tiid” Café de Kater

Zon. 7 dec. 09.30 u. Dienst door Ds. Y. Slik Kerkenraad v.d. Streekgem. Herv. Kerk Baard

Don. 18 dec. ?
Kerststuk maken o.l.v. Hans 
van Wieren

Activiteitencommissie Dorpshuis Baard

Vrij 19 dec. 20.00 u. Maatklaverjassen Klaverjasclub “Krekt op tiid” Café de Kater

Woe. 24 dec. 22.00 u.
Kerstnachtdienst
door Ds. C. Bark-Bakker

Kerkenraad v.d. Streekgem. Herv. Kerk Baard


